
 
1 

 
 

 

 

 

                                                                                      Foto: Jan Gijsbregts 

De huidige koning John Van Haperen van de Sint-Jorisgilde Meerle staat met de boog onder de wip. 
Er wordt geschoten met de Sint-Jansboog; dit is een balansboog die enkel in de Noorderkempen wordt gehanteerd. 
Deze boog is de grootste kruisboog waarmee in België wordt geschoten. Oorspronkelijk is dit model van kruisboog 

afkomstig uit Engeland. 
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
Geachte Gildezusters & 
Gildebroeders, 

We zijn opnieuw verheugd u 
te mogen begroeten via ons 
tijdschrift, dat u op 
regelmatige basis op de 
hoogte houdt van de 
ontwikkelingen binnen de 
FVHS. 

De laatste tijd hebben we 
ons vooral gefocust op een 
aantal belangrijke punten: 

1. Structuurveranderingen 
Er werd een nieuwe structuur ingevoerd binnen de Raad van Bestuur en de 
commissarissen, met als doel onze bestuurlijke werking te verbeteren. 

2. Communicatie 
De communicatie zal verder worden versterkt via een vernieuwd tijdschrift, dat u 
intussen al hebt ontvangen. We willen dit medium graag nog verder uitbouwen, zodat 
iedere gildebroeder en -zuster zich hierin kan herkennen. Ook onze website is volop in 
ontwikkeling en reeds gedeeltelijk toegankelijk. 

3. Erfgoeddagen 
Op zondag 27 april 2025 werden de “Erfdagen” georganiseerd in samenwerking met 
Histories en diverse lokale instellingen. Wij ondersteunden dit initiatief op gemeentelijk 
niveau in onder meer Eppegem, Vorselaar, Deinze, Merendree, Brakel, Westerlo, 
Gavere, Beveren-Waas, Lokeren en Schilde. Deze dagen waren op zich al succesvol, 
maar werden door onze inbreng verder versterkt. 

4. Studie rond schietdisciplines 
Er werd een studie uitgevoerd in het kader van de nieuwe structuren rond de 
verschillende schietdisciplines, dit om meer inzicht te krijgen in de diversiteit en het 
historisch belang van onze schutterijen. 

5. Verzekeringen 
Onze verzekeringsdossiers werden professioneel beheerd en geordend. Alle informatie 
hierover is beschikbaar via de website van de FVHS. 

6. Onderhoud en keuring van schuttersmasten 
Er werd een studie afgerond omtrent het onderhoud en de keuring van schuttersmasten. 
Verderop in het tijdschrift vindt u meer informatie hierover. 
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7. “ICE”-erkenning 
De “ICE”-erkenning wordt verder ontwikkeld en afgestemd op toekomstige noden. In 
samenwerking met Histories wordt momenteel een voortgangsrapport opgemaakt. 

8. Lidmaatschappen en financiering 
Aangezien we in de toekomst minder kunnen rekenen op overheidssteun (subsidies), zijn 
we genoodzaakt alternatieve financieringsbronnen aan te boren. Zo overwegen we om 
vanaf 2026 een ledenbijdrage in te voeren. Hiermee willen we de nodige 
ondersteunende maatregelen garanderen en de werking van onze organisatie 
veiligstellen. 
Deze bijdrage zou ook het rechtstreekse contact versterken met het Belgisch 
Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden en de Europese Gemeenschap van 
Historische Schuttersgilden (EGS). Zo kunnen we nog meer deelnemen aan evenementen 
zoals het koningsschieten, vieringen, bijeenkomsten en het toekennen van eremedailles, 
met een bredere internationale betrokkenheid. 
Onze horizon wordt verder verruimd door ons lidmaatschap bij AEJeST, de federatie van 
traditionele sporten, waarin we samenwerken met 26 landen en organisaties. 

Besluit 
Zoals u ziet hebben wij de voorbije periode zeker niet stilgezeten. We trachten een 
duidelijke visie te ontwikkelen om onze organisatie toekomstgericht uit te bouwen, dit 
binnen een wereld die voortdurend verandert, ook op het vlak van historisch erfgoed en 
beleving. 

Danny De Vetter, voorzitter FVHS 

 

INTERNATIONAL CARTOON CONTEST ‘BULLSEYE’ 2022 TORHOUT, BELGIUM 

 

Silvano Mello - Brazilië 
-  

EXPOSITIE ‘SCHOT IN DE ROOS’ – TORHOUT 
LUC DESCHEEMAEKER – CURATOR TENTOONSTELLING 

PAUL WARLOP – HOOFDMAN TORHOUTSE KONINKLIJKE HANDBOOGGILDE SINT-SEBASTIAAN 
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Aan allen die meewerkten aan dit nummer, hartelijk dank vanwege de redactie. 
 
 

© Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw, 2025 
Alle rechten voorbehouden.  

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of 
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Beste schuttersvrienden, 

Telkens wanneer ik de teksten voor dit tijdschrift 
binnenkrijg, prijs ik mezelf een gelukkig redacteur. Het 
is hartverwarmend om zoveel engagement en 
betrokkenheid te zien — het stelt ons in staat om samen 
een volwaardig en boeiend tijdschrift samen te stellen. 

Samenwerking loont: alleen door de bijdragen van velen 
kunnen we dit blad tot een succes maken. 

Dit periodiek tijdschrift is een kleurrijke mix van eigen 
speurwerk, ingezonden berichten en aangeleverde 
redactionele stukken. Het bevat zowel serieuze als 
luchtige verhalen over het rijke verleden én het 
bruisende heden van onze schutterijen. 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 

               

De redactie is er terug in geslaagd een prachtige editie 
van het tijdschrift in elkaar te knutselen, alleen maar 
mogelijk met jullie medewerking. 

WOORDJE VAN DE REDACTIE 

 

Teksten en/of foto’s voor het tijdschrift nr. 64 insturen voor 
15 november 2025 naar onderstaand mailadres: 

redactie@vlaamseschuttersgilden.be  
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ALGEMENE VOORWAARDEN -> ACHTERAAN IN HET TIJDSCHRIFT 
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NOTA NORMEC BTV 

 Regionale opvolging per gilde (lokale approach en centrale contactpersoon) 
 Dedicated accountmanager 
 Jaarlijkse prijsindexatie (begin januari) 
 Federatie van Vlaamse Historische schuttersgilden reikt Normec BTV de lijst 

van gilden aan. Normec BTV zal dan de desbetreffende gildes contacteren voor 
het inplannen van de keuringen. 

 

De algemene voorwaarden kunnen tevens worden geraadpleegd op 
www.normecbtv.com. Het aangaan van een aansluitingsovereenkomst voor diverse 
periodieke controle(s) ontslaat de klant niet van zijn uitsluitende verantwoordelijkheid 
om de te controleren installaties tijdig aan te bieden ter controle bij Normec BTV zodat 
deze controles door Normec BTV kunnen worden uitgevoerd binnen de wettelijk 
voorziene en/of door klant conventioneel overeengekomen periodiciteiten. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER RAAMCONTRACT NORMEC BTV 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Algemene informatie.  

- Naam Schuttersgilde : 

__________________________________________________________________ 

- Locatie Administratieve hoofdzetel : 

__________________________________________________________________ 

- Contactpersoon : 

Naam: ________________________________________________________________ 

Tel : __________________________________________________________________ 

Mail : _________________________________________________________________ 

 
Planning  

- Heeft u een inventaris van te keuren installaties beschikbaar? 

☐ Ja ☐ Nee 

 

Communicatie & opvolging  

- Voorkeurscommunicatiekanaal : 

☐ Mail ☐ Telefoon ☐ Eigen klantenplatform 

_______________________________________ 

 
Opmerkingen :  

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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TINNEN gIlDEsChOTEls uIT hET ATElIER CORTVRINT 
TE BRussEl (1760-1819) 

©2025 foto’s auteur - Karsten Vandebotermet 

Een analyse van alle bekende, eeuwenoude Brusselse tinnen gildeschotels in 
privéverzamelingen en musea wijst uit dat de meeste bewaarde exemplaren afkomstig 
zijn uit het atelier van tinnegieter Jacobus Josephus Cortvrint. Het betreft voornamelijk 
schotels voor handboogschuttersgilden, die blijkbaar een aanzienlijk deel van zijn 
cliënteel uitmaakten. 

J. J. Cortvrint genoot in de tweede helft van de achttiende en het begin van de 
negentiende eeuw een uitstekende reputatie bij de schuttersgilden in de Brusselse regio, 
dankzij de goede kwaliteit van zijn gildeschotels en de uitstekende service die hij bood. 

Jacobus Josephus Cortvrint was de zoon van Joannes Baptista en Maria Antonia 
Groeninghs. Hij werd op 25 januari 1735 in Brussel gedoopt. Zijn opleiding tot tinnegieter 
kreeg hij van zijn vader. In 1760 behaalde hij zijn meestertitel en, na betaling van 300 
gulden om toe te treden tot het Brusselse tinnegietersambacht, vestigde hij zich als 
zelfstandig tinnegieter.(1) 

Volgens een volkstelling van 8 mei 1767 
woonde hij op de “Steenwegh” in de 
“Wijcke nr. 22”. In 1795 woonde hij in 
de “Vlaenderenstraat nr. 635” (2). Dit 
betreft dezelfde straat, namelijk de 
Vlaamsesteenweg, die van het Sint-
Katelijneplein tot aan de Vlaamsepoort 
loopt. Deze straat, een van de eerste 
geplaveide wegen in Brussel, was 
onderdeel van de oude handelsroute 
tussen Brugge en Keulen (3). Door de 
eeuwen heen was het een drukbezochte 
straat met veel handelszaken. Dit zien 
we ook op een oude foto van rond 1900, 

waarop elk huis in de Vlaamsesteenweg een winkel of café blijkt te zijn. 

Cortvrint huwde tweemaal. Zijn eerste huwelijk vond plaats op 6 september 1773 met 
Maria Joanna van Vreckom, die op 5 december 1799 overleed. Zijn tweede huwelijk 
volgde op 18 mei 1801 met Maria Theresia Vandam, zijn dienstmeid en winkeljuffrouw. 
Na hun huwelijk nam hij opnieuw een ongehuwde inwonende meid in dienst. 

Maria Theresia overleefde haar echtgenoot. Jacobus Josephus Cortvrint overleed op 19 
december 1807, waarna zij als weduwe het atelier voortzette als “tinnepotgietster”, met 
drie werklieden in vaste dienst, tot haar overlijden op 27 november 1819 (4). 

In onze verzameling bevinden zich een tiental gildeschotels van verschillende 
handbooggilden die in zijn atelier vervaardigd werden. We presenteren u vijf 
exemplaren: drie vervaardigd door Jacobus Josephus en twee onder leiding van zijn 
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weduwe Maria Theresia. Er is geen merkbaar verschil in kwaliteit of afwerking tussen 
hun producties. 

Slechts één van de hieronder besproken gildeschotels bleef in situ bewaard, in het dorp 
waar het plaatselijke schuttersgilde het oorspronkelijk uitreikte. De overige ontdekten 
we gedurende de afgelopen vier decennia, verspreid over binnen- en buitenland. Eén 
exemplaar werd zelfs aangetroffen bij een antiekhandelaar in New York, waar het 
vermoedelijk was beland via nazaten van uitgeweken Vlamingen die naar de Verenigde 
Staten emigreerden op zoek naar een beter leven. 

1. AVM KONINCK TOT NEDER HEEMBECK 1768 (diam. 35 cm) 

Deze schotel werd in 1768 geschonken 
door het handbooggilde van Sint-Pieter 
in Neder-Heembeek aan hun nieuwe 
koning, aangeduid met de initialen 
A.V.M. De exacte identiteit is onbekend, 
maar mogelijk staan de V en M voor de 
familienaam Van Moer, de enige naam 
die hiervoor in aanmerking komt, 
volgens een lijst met alle oude 
Heembeekse familienamen. (5) 

Met zekerheid weten we dat de 
plaatselijke pastoor, Franciscus Haesen, 
er in 1768 niet in slaagde zich tot keizer 
van het Sint-Pietersgilde te schieten. In 
1767 schoot hij zich tot “dobbelen 
coninck”, wat betekende dat hij ook al 
in 1766 de koningstitel had behaald.(6) 

In dit gilde bestond een oeroude traditie die eeuwenlang in ere werd gehouden, waarbij 
de pastoor, als proost van het gilde, bij de koningsschieting een zeker voordeel kreeg 
ten opzichte van de gewone gildeleden, zoals blijkt uit de volgende beschrijving. Met de 
tamboer voorop begeleidde het gilde de aftredende koning naar de wip, waarna men 
drie rondes rond de wip liep. Op die manier vormde het gilde een gesloten cirkel die de 
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verbondenheid van de gildeleden symboliseerde en waarmee men iedere 
buitenstaander weerde. De pastoor, als proost van het gilde, mocht steeds als eerste drie 
pijlen schieten. Indien hij de vogel afschoot, werd hij onmiddellijk koning van het gilde. 
De wip van het Sint-Pietersgilde stond oorspronkelijk in de grote weide van het Meudon-
kasteel.(7) 

Het gilde onderging een naamsverandering en staat nu bekend als de Koninklijke en 
Keizerlijke Sint-Sebastiaansgilde van Neder-Over-Heembeek. Het is lid van de Federatie 
van Vlaamse Historische Schuttersgilden. 

2. 17 MARTINUS VAN DER BORGHT KONINCK VAN DE GULDE VAN ST 
GERTRUDIS TOT ETTERBECK 80 (diam. 42,2 cm) 

 

Deze schotel werd in 1780 geschonken door het handbooggilde van Sint-Gertrudis in 
Etterbeek aan hun nieuwe koning, Martinus Van Der Borght. Hij werd geboren op 5 
januari 1740 in Etterbeek en overleed er op 26 augustus 1790. Hij kreeg deze schotel in 
de herberg 'Het Hof van de Keizer' aan de Tervurenlaan nr. 97, waar het gilde een lokaal 
huurde tot het einde van de achttiende eeuw. De wip stond in de tuin van de herberg. (8) 

3. PPK KONINCK TOT MACGELEN 1807 (diam. 32,2 cm) 

Deze schotel werd in 1807 geschonken 
door het handbooggilde van Sint-
Gertrudis en Sint-Sebastiaan in 
Machelen aan hun nieuwe koning, 
aangeduid met de initialen P.P.K. 
Mogelijk betreft dit Petrus Plasky, die 
op 29 juni 1829 in Machelen overleed. 
In Machelen bestond in de 
negentiende eeuw het gebruik om 
over de uit 1751 daterende gildevlag 
te stappen nadat men zich tot koning 
had geschoten. (9) Mogelijk heeft 
Petrus Plasky dat in 1807 ook gedaan. 
Plasky werd als tamboer en 
infanteriesoldaat in een Frans uniform 
gegraveerd op de schotel, wat wijst op 
zijn dienst in het Napoleontische leger. 
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In het leger gaf de tamboer het ritme aan waarop 
gemarcheerd moest worden. Op het slagveld 
communiceerde hij krijgsbevelen via wisselende 
trommelslagen (10). Naar schatting dienden tussen 
1795 en 1815 ongeveer 185.000 mannen uit de 
Zuidelijke Nederlanden in het leger van de Franse 
bezetter. Dienstweigeraars werden hard aangepakt 
en naar Franse gevangenissen gedeporteerd, waar 

velen onder erbarmelijke omstandigheden overleden (11). Het gilde ging ter ziele 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. (12) 

4. IBVSP KONINCK VAN S ANTONUS GULDE TOT MERCHTEM 1809 (diam. 
30,4 cm) 

Deze schotel werd in 1809 geschonken door het 
handbooggilde van Sint-Antonius in Merchtem aan 
hun nieuwe koning, aangeduid met de initialen 
I.B.V.S.P. Mogelijk betreft dit Johannes Baptista Van 
Stappen, een landbouwer geboren in 1786.  

Naast de traditie om een tinnen 
schotel te schenken aan de nieuwe 
koning, bestond tijdens de tweede 
helft van de achttiende eeuw in dit 
Merchtemse gilde ook het gebruik 
om hem een som geld te geven. Immers, op twaalf mei 1755 werd op een interne 
gildevergadering bepaald dat “In toecomende dien den welcken sal: den Coninckxvogel 
affschieten als dat hij sal ontfanghen ende genieten seven guldens, welcke sullen betaelt 
worden door de guldebroeders”.  

In 1823 paste het gilde van Sint-Antonius haar gildereglement aan en nam het Sint-
Sebastiaan in de naam op. Vanaf dan heette het “Jonge gilde (onder de bescherming) 
van Sant Antoon en Sebastiaan”. (13) Naast dit gilde bestond er nog een ouder 
handbooggilde in Merchtem met als patrones Onze-Lieve-Vrouw. In dat gilde bestond 
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eveneens het gebruik om tinnen koningsschotels te schenken want in onze verzameling 
hebben we zo een exemplaar uit 1770. 

5. ASV DOBELEN KONINCK TOT OVER HEENBECK 1811 (diam. 30,5 cm) 

Deze schotel werd in 1811 geschonken door het 
handbooggilde van Sint-Niklaas van Over-
Heembeek aan hun dubbele koning, aangeduid 
met de initialen A.S.V. Mogelijk betreft dit Antonius 
Servaes, een landbouwer geboren in 1779. 

Dit gilde had in de achttiende 
eeuw ook een politiefunctie. In 
1778 werkten ze samen met het 
Sint-Pietersgilde van Neder-
Heembeek om een rover over te dragen aan de scherprechter in Brussel (14). 

Over-Heembeek en Neder-Heembeek, ieder met hun afzonderlijk handbooggilde, 
fuseerden in 1814. Zo ontstond de gemeente Neder-Over-Heembeek, dat in de twintigste 
eeuw opgeslokt werd door de stad Brussel. (15) De gilden fuseerden niet mee, maar 
bleven afzonderlijk naast mekaar bestaan. 
 
Het Sint-Niklaasgilde van Over-Heembeek had zijn wip aan de “Joeper” staan. Het stierf 
een stille dood tijdens de Eerste Wereldoorlog. (16) 

Zoals uit de hier afgebeelde gildeschotels blijkt, waren het voornamelijk koningsschotels 
die in het atelier van Cortvrint werden vervaardigd. De volledige naam van de koning 
werd zelden voluit vermeld; meestal beperkte men zich tot de initialen. Dit kan verklaard 
worden doordat de gilden hun bestelling voorafgaand aan de koningsschieting plaatsten, 
waarna de schotel direct werd gegoten en van een randtekst voorzien. Zodra de 
wedstrijd had plaatsgevonden en de nieuwe koning bekend was, werden enkel zijn 
initialen aan de randtekst toegevoegd. Zo was de schotel snel gereed om te worden 
uitgereikt. 

Hoogstwaarschijnlijk was er tijdens de koningsschieting iemand van het atelier aanwezig 
– een werknemer of de tinnegieter zelf – om onmiddellijk na de wedstrijd de initialen op 
de schotel aan te brengen. Indien een lid zich tot dubbele koning of keizer schoot, werd 
de voorziene koningsschotel ingehouden en later hersmolten. In plaats daarvan werd 
een blanco schotel van een nieuwe randtekst voorzien. Dit was een dienst die niet door 
alle tinnegieters werd geleverd, wat mogelijk verklaart waarom zoveel schuttersgilden 
een beroep deden op het atelier van Cortvrint. Hierdoor bleven wat Brussel betreft, 
specifiek uit dit atelier, de meeste gildeschotels bewaard. Na de koningsschieting had 
men ongetwijfeld ook nog de kans om tinnen gebruiksvoorwerpen te keuren en te 
kopen, die Jacobus Josephus Cortvrint of zijn werknemer hadden meegebracht. 
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Ook voor huwelijksgeschenken in of buiten het 
gilde werd er dikwijls een beroep gedaan op 
het atelier van Cortvrint.  

Dit blijkt uit de verschillende tinnen 
voorwerpen in onze verzameling die met 
letterstempels zijn voorzien van de initialen van 
de man en de vrouw, al dan niet met de 

vermelding van het jaar van hun 
huwelijk. Zie ook de hier afgebeelde 
foto’s van een tinnen papkom, met op 
het oor aangebrachte initialen G L S 
voor de echtgenoot en E H M voor de 
echtgenote. Zulke tinnen papkommen 
werden ook wel eens als schuttersprijs 
door de gilden weggeschonken.  

Aan de hand van de mij bekende gildeschotels was het atelier van Cortvrint tussen 1760 
en 1819 leverancier aan de handbooggilden van Etterbeek, Groot-Bijgaarden, Halle, de 
heerlijkheid Jette en Ganshoren, Machelen, Merchtem, Neder-Heembeek, Over-
Heembeek, Ruisbroek en Sint-Martens-Bodegem. Deze opsomming vormt waarschijnlijk 
slechts het topje van de ijsberg van de vele gilden die deel uitmaakten van zijn cliënteel. 
Dikwijls was dit een zeer trouw cliënteel, aangezien we in onze verzameling van 
bepaalde gilden meerdere gedateerde gildeschotels bezitten, verspreid over 
verschillende jaren. 

Jacobus Josephus beschikte, net als zijn vader Joannes Baptista, niet over een persoonlijk 
schuttersmerk om op prijsschotels aan te brengen, zoals dat gebruikelijk was bij 
Brusselse tinnegieters. Daartoe gebruikten ze allebei een ouder merk van een 
voorganger. 

Joannes Baptista had de ijzeren 
slagstempel met de voorstelling van het 
persoonlijke schuttersmerk van de in 
1720 overleden tinnegieter Israël De Wit 
opgekocht en gebruikte dit op de 
gildeschotels die hij vervaardigde, net 
als zijn zoon Jacobus Josephus, die de 
slagstempel van hem erfde (17). 

Op de hier afgebeelde schotels nummers 
1 en 5 werd het schuttersmerk centraal 
tussen de randtekst geslagen. Het stelt 
een Bourgondische vuurslag voor 
bovenop gekruiste pijlen, met onderaan 
een vuursteen waarvan vonken 
wegvliegen en bovenaan de initialen         
I D W, die verwijzen naar de 

oorspronkelijke eigenaar en tinnegieter Israël De Wit. 
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Op schotel nr. 2 werd een ander schuttersmerk in de 
randtekst geslagen, met de voorstelling van Sint-
Sebastiaan, met langs zijn linker- en rechterzijde 
telkens een handboog met aangelegde pijl. Dit was 
oorspronkelijk het persoonlijke schuttersmerk van de 
Brusselse tinnegieter Petrus Josephus De 
Vleeschouder, die in 1780 stopte met werken (18). 
Jacobus Josephus Cortvrint kocht dat jaar diens 
slagstempel en maakte er onmiddellijk gebruik van. 
Het schuttersmerk op schotel nr. 2, de uit 1780 
daterende koningsschotel van het Sint-Gertrudisgilde 
uit Etterbeek, vormt daarvan het bewijs. 

Van de hand van Petrus Josephus De Vleeschouder kennen we nog drie gildeschotels 
waarop dat identieke schuttersmerk met de voorstelling van de heilige Sebastiaan in een 
randtekst werd aangebracht. Twee schotels van het Sint-Ambrosiusgilde van de 
handboogschutters te Dilbeek uit 1777, uit de eigen collectie, en één van het 
handbooggilde van Sint-Ulrik en Sint-Sebastiaan van Sint-Ulriks-Kapelle uit 1779, die nu 
deel uitmaakt van de verzameling van dhr. Paul Stoop, erevoorzitter van de Federatie van 
Vlaamse Historische Schuttersgilden. 

Alle hier besproken 
schotels werden 
onderaan op de 
bodem van het plat 
gemerkt met de 
voorstelling van 
Sint-Michiel, de 
patroonheilige van 
Brussel, als 
herkomstmerk en 
een gekroonde roos 
als kwaliteitsmerk. 
Beide merken 
werden voorzien van de initialen I I C van Jacobus 
Josephus Cortvrint. Zijn weduwe bleef deze tinmerken 

verder gebruiken tot aan haar overlijden. 

Tot slot tonen we u nog een oude foto van een 
gegraveerde schotel die gemaakt werd in het 
atelier van Jacobus Josephus Cortvrint. Wellicht 
de mooiste schotel uit de voormalige verzameling 
van dhr. Freddy Hertz (†1995), een voormalig 
industrieel-tinnegieter die van 1964 tot 1982 in 
Brussel werkte en antiek tin verzamelde. Het was 
naar alle waarschijnlijkheid een prijsschotel voor 
het kolveniers- en kanonniersgilde van Sint-
Kristoffel uit Brussel, die geschonken werd door 
Ferdinand Louis Marie d’Yve (1739-1812), graaf 
van Ruisbroek (bij Brussel) en baron van Ostiche.  
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Hij was eveneens kapitein in het Oostenrijkse leger bij een dragonder eenheid. (19) 

Centraal op het platte vlak van de grote schotel (diameter 42 cm) werd zijn wapenschild 
gegraveerd, bovenop kanonnen, kanonskogels, trommels en kleine vlaggen. Op twee 
van deze vlaggen, één links en één rechts, is de tweekoppige adelaar van het 
Oostenrijkse keizerrijk afgebeeld, waartoe de Zuidelijke Nederlanden behoorden. 
Aangezien J. J. Cortvrint in 1760 begon te werken en onze contreien door Frankrijk 
werden veroverd, bezet en in 1795 geannexeerd, dateert deze schotel dus uit de periode 
1760-1794, toen we nog onder Oostenrijks bewind stonden.(20) 

In onze verzameling hebben we gelijkaardige gegraveerde prijsschotels van adellieden 
voor schuttersgilden waar ze al dan niet deel van uitmaakten. Ze werden echter niet 
gemaakt in het atelier van Cortvrint, waardoor we ze in dit artikel niet opnemen. De rol 
van de adel in de schuttersgilden en de tinnen voorwerpen die ze schonken aan of 
kregen van een gilde is een uiterst boeiend onderwerp dat zeker nog een interessant 
artikel zou kunnen opleveren. De adel had er alleszins een voorliefde voor om hun 
persoonlijk wapenschild op veel tinnen schuttersprijzen te laten aanbrengen, niet alleen 
op schotels, maar ook op vormstukken zoals wijn-, bier- en theekannen.(21) 

Annotaties 

De persoonsgegevens met betrekking tot geboorte, huwelijk, overlijden en beroep van 
de personen die op de tinnen borden en schotels vermeld staan, zijn teruggevonden via 
zoekmachines op de vrij te raadplegen internetsites arch.be en geneanet.org, tenzij 
hieronder aangegeven met een andere bronvermelding. 

1. De Brusselse lood- en tinnegieters binnen de stad en hare vrijheid / door T. 
Dangis. – Kessel-Lo: Eigen beheer, 2010, p. 31 

2. idem 
3. Wikipedia.org: Vlaamsesteenweg 
4. De Brusselse lood- en tinnegieters binnen de stad en hare vrijheid / door T. 

Dangis. – Kessel-Lo: Eigen beheer, 2010, p. 31 
5. “Neder-Over-Heembeek, ontstaan der Heembeeksche familiën” door J. 

Verbesselt. – In: De Brabantse Folklore, 1936, nr. 87, pp. 141-145 
6. “500 jaar gildeleven in Heembeek” door F. Coomans. – In: Uil & Spiegel voor 

Neder-Over-Heembeek en de Mutsaardwijk, periodiek van het 
Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard, jg. 25 (1998), nr 5 

7. Idem 
8. La Vallée du Maelbeek, avec monographie d’Etterbeek door L. F. De Pauw. – 

Brussel: Hayez, 1914, p. 252 
9. “De schuttersgilde van Machelen” door Alfons De Cock. – In: Volkskundig 

tijdschrift voor Nederlandsche folklore, jg. 17 (1905) 
10. Wikipedia.org: trommelslager 
11. www.laurentii/1800Napoleon.htm (1800-1815 Dienden onder Napoleon in het 

Grande Armée) 
12. “De Sint-Sebastiaansgilde van Machelen” door J. Vanden Eynde. – In Machala, 

periodiek van de Heemkundige Kring van Machelen, jg. 2 (2005), nr 3, pp. 4-5 
13. Geschiedenis van de gemeente Merchtem door Maurits Sacré. – Roeselare: Jules 

De Meester, 1904, pp. 300-306 
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14. “500 jaar gildeleven in Heembeek” door F. Coomans. – In: Uil & Spiegel voor 
Neder-Over-Heembeek en de Mutsaardwijk, periodiek van het 
Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard, jg. 25 (1998), nr 5 

15. Wikipedia.org: Neder-Over-Heembeek 
16. “500 jaar gildeleven in Heembeek” door F. Coomans. – In: Uil & Spiegel voor 

Neder-Over-Heembeek en de Mutsaardwijk, periodiek van het 
Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard, jg. 25 (1998), nr 5 

17. “Een onbekend type tingietersmerk uit Brussel (Bourgondische vuurslagmerken)” 
door Karsten Vandebotermet. – In: Tinnewerck, periodiek van de Vlaamse 
Tinvereniging, jg. 32 (2014), nr. 2, pp. 32-35 

18. De Brusselse lood- en tinnegieters binnen de stad en hare vrijheid door T. Dangis. 
– Kessel-Lo: Eigen beheer, 2010, p. 95 

19. Histoire et petite histoire des étains de nos provinces door Y. Hertz. – Brussel: 
Universal E.M., 1975, pp. 19-21. – Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling 
te Brussel in 1975 

20. Wikipedia.org: Oostenrijkse Nederlanden 
21. Verzameling Karsten Vandebotermet, mini-schutterijmuseum en privécafé De 

Groote Pint 

© 2025 Karsten Vandebotermet. Alle rechten voorbehouden. 

 

 

WIJ ZIJN TROTs Om ONZE NIEuWE WEBsITE TE lANCEREN! 

Met veel enthousiasme presenteren wij onze vernieuwde 
website, de digitale thuisbasis voor onze Raad van Bestuur 
en alle leden van onze organisatie.  

Hier vind je uitgebreide informatie over onze rijke 
historie, de recente organisatiewijzigingen en de 
verschillende leden van onze gemeenschap. 

Verken onze uitgebreide fotoalbums die de hoogtepunten 
van de gildedagen vastleggen en ontdek de unieke 
tradities die ons immaterieel cultureel erfgoed vormen.  

Daarnaast bieden we een platform voor het Belgische overlegorgaan en de Europese 
historische schuttersgilden, zodat we samen onze erfgoedwaarden kunnen behouden en 
versterken. 

We nodigen je uit om een kijkje te nemen, onze verhalen te ontdekken en ons te helpen 
onze tradities in ere te houden.  

Jouw mening is belangrijk voor ons, dus laat ons weten wat je ervan vindt! 

www.vlaamseschuttersgilden.be  
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Interview met Davy Goedertier 
 

NIEuW AANgEsTElDE ARChIVARIs 

Op de Algemene Vergadering van de K.N.B.B.W. op 18 
januari 2025 werd jouw proeftijd als archivaris officieel 
afgerond. Tijd voor een evaluatie.  

Davy, hoe kijk je terug 
op dat eerste jaar? 

Davy: Het was een intens maar boeiend jaar. Mijn 
eerste grote opdracht was er meteen eentje die me 
nachtrust kostte (lacht). Ik kreeg de opdracht om een 
compilatie te maken van beelden van de voorbije 99 
congressen, als terugblik voor het 100ste congres in 
Heusden-Zolder. Zoiets schrikt in het begin toch wat 
af. Je vraagt je af: “Hoe begin ik daaraan?” en “Is dit 
wel haalbaar?” 

Toch is het gelukt, zelfs met succes. Hoe heb je het aangepakt? 

Davy: Eerst ben ik in mijn eigen collectie beginnen zoeken, daarna ben ik ook in de 
stadsarchieven van Antwerpen, Gent en Ieper gaan grasduinen. Wat absoluut niet mocht 
ontbreken, waren de foto's uit de reportages van Koen Delaere. Uiteindelijk werd het een 
video van 34 minuten, een montage waar ik toch wel trots op ben. De reacties waren 
positief, dus dat deed deugd. 

We zien je vaak opduiken, maar je bent eerder een stille werker. Wat heb je verder 
nog gedaan het afgelopen jaar? 

Davy: Ik ben iemand die graag eerst iets afwerkt voor ik het toon. Maar eerlijk: wanneer 
is iets ooit écht af? Toch vond ik dat dit het moment was om mijn werk te delen. 
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Ik toonde onder meer een uitgebreide Excel-lijst waarin ik alle leden van het 
bondsbestuur en de jeugdraad opneem. Elke naam die in verband wordt gebracht met 
de K.N.B.B.W – of dat nu via De Wipschutter, andere schutterskrantjes, 
clubgeschiedenissen, verslagen, foto’s, doodsbrieven of prentjes is – wordt zorgvuldig 
bijgehouden. En uiteraard heb ik het boek van Willy VDH daarin niet vergeten. 

Dat klinkt als een enorm karwei. Zijn er nog andere overzichten die je bijhoudt? 

Davy: Zeker. Ik houd ook lijsten bij van alle jeugd- en sectorkampioenen. Alles wat ik 
tegenkom en waardevol acht voor het archief, krijgt zijn plek. 

Daarnaast heb ik een aparte Excel waarin ik een overzicht geef van alle schuttersgilden 
die met de staande wip werken. Tot op vandaag heb ik er al 1.710 verzameld, met voor 
95% een duidelijke bron of link erbij. 

Je bent ook online actief, niet? 

Davy: Klopt. Ik heb de blog knbbw.blogspot.com opgericht. Daarop verzamel ik onder 
meer de relatiegeschenken van de KNBBW, en er staat ook een overzichtspost van 
overleden leden, gerangschikt onder de toenmalige Nationale voorzitter. In de komende 
maanden volgen nog verschillende nieuwe blogposts. 

Wat was het resultaat van je 
voorstelling op de AV? 

Davy: Na mijn toelichting kreeg ik 
een warm applaus. Marc De Bruyne 
stelde toen de vraag: “Iedereen 
akkoord met de aanstelling van Davy 
als archivaris?” En jawel – iedereen 
was akkoord. Mijn officiële 
aanstelling was een feit. 

Proficiat, Davy! Nog iets wat je 
graag wil meegeven aan de leden? 

Davy: Graag nodig ik iedereen uit op 
11 oktober 2025 om samen mijn 
Abrahamschieting te vieren. 
Iedereen welkom! 

Mijn officiële aanstelling als archivaris was op 29 maart 2025 in mijn eigen schuttersgilde. 

           Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
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VAN ERfgOED TOT TOEkOmsT. 
WIssEl AAN DE TOp BIJ DE JEugDWERkINg VAN DE k.N.B.B.W. 

 

Na meer dan drie decennia engagement geeft 
Marc Goedertier de fakkel als jeugdvoorzitter 
van de K.N.B.B.W. door aan Bjorn De Roover. 
Een moment van waardering, maar ook van 
vernieuwing. In dit artikel blikken we samen 
met beide heren terug én vooruit op de 
jeugdwerking in het staande wipschieten. 

 

 

Een leven voor de jeugd: Marc Goedertier blikt terug 

Toen Marc Goedertier in 1992 jeugdvoorzitter werd, stond hij al jarenlang met beide 
voeten in het werkveld. Als coach van zijn broers Luc en Filip, beiden Belgisch kampioen 
in de jaren ’70, groeide zijn passie voor de sport én de jeugdwerking. 

“In 1975 organiseerde ik mijn eerste jeugdschieting in mijn Gilde. De jeugd had altijd mijn 
aandacht. Vandaag zie ik met trots hoe we 12 actieve jeugdschutters in de club hebben.” 

Na het volgen van de BLOSO-opleidingen en zijn benoeming tot lid van de Nationale 
Jeugdraad, groeide hij door tot jeugdvoorzitter. Gedurende zijn voorzitterschap lag zijn 
focus niet enkel op organisatie, maar vooral op mensen verbinden. 

“Ik ben er trots op dat ik vele mensen heb kunnen overtuigen om jeugdactiviteiten te 
sponsoren. Zonder hun steun hadden we dit nooit kunnen realiseren.” 

Ook anekdotes ontbreken niet: van jeugdschietingen met honderden deelnemers tot 
balavonden voor de Patrones en kampioenschappen waar geschiedenis werd 
geschreven. 

“Het 13e nationale kampioenschap in Woesten in 1975 was een hoogtepunt. 451 schutters, 
waarvan 226 jeugd – indrukwekkend!” 

Van 50 naar 90 deelnemers: een groeiend project 

Onder Marc Goedertiers leiding evolueerde de jeugdwerking sterk. Waar in 1991 
gemiddeld 56 jongeren deelnamen aan jeugdschietingen, lag dat in 2024 al boven de 90. 

Belangrijke hervormingen zoals de toevoeging van de categorieën miniemen (5–10 jaar) 
en juniores+ (19–21 jaar) droegen bij aan die groei. 
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“De betrokkenheid van ouders, afgevaardigden en vrijwilligers is hierin cruciaal. Zonder 
hen was deze groei niet mogelijk.” 

De nieuwe voorzitter Bjorn De Roover stelt zich voor 

Met het afscheid van Marc Goedertier komt Bjorn De Roover aan het roer. Hij is 48, 
woont in Haasdonk, en werkt als Technical Business Consultant bij Flash Private Mobile 
Networks. Zijn gezin met kinderen en kleinkinderen houdt hem dicht bij de leefwereld 
van jongeren. 

“Hun nieuwsgierigheid en energie herinneren me er elke dag aan waarom ik dit doe: 
jongeren verdienen kansen om te groeien, te ontdekken en ergens bij te horen.” 

Zijn eerste stappen in het wipschieten zette hij via vrienden in Haasdonk. Intussen is hij 
meer dan tien jaar actief binnen de schutterswereld en sinds 2023 bondsafgevaardigde 
van Sector 3. De overstap naar jeugdvoorzitter volgde logischerwijze. 

“De samenwerking met Marc bij de organisatie van de Nationale Jeugdfinale in 2021 gaf mij 
veel inzicht in de werking. Die basis heeft mij voorbereid.” 

Visie op de toekomst: luisteren, moderniseren, verbinden 

Bjorn wil vooral voortbouwen op het fundament dat Marc achterlaat, maar ook ruimte 
maken voor nieuwe accenten: 

Kortetermijnfocus: 

 Luisteren naar jeugd, ouders en organisatoren om noden beter te begrijpen. 
 Efficiëntere schietingen bij stijgend aantal deelnemers, met ruimte voor 

aanpassingen in het programma. 
 Meer inspraak van jongeren: hun stem mee laten bepalen hoe jeugdwerking er 

uitziet. 

Langetermijnambities: 

 Het gebruik van moderne communicatiekanalen uitbreiden om jongeren te 
bereiken via hun leefwereld. 

 Een sterke jeugdvisie uitwerken in samenwerking met de K.N.B.B.W. en clubs. 
 Vormingen voor jeugdbegeleiders en ondersteuning voor organisatoren 

versterken. 

“Traditie en vernieuwing hoeven geen tegenpolen te zijn. We moeten de ziel van onze sport 
behouden, maar de aanpak aanpassen aan deze tijd.” 

Samen sterk: de rol van ouders, clubs en KNBBW 

Een sterke jeugdwerking vraagt om samenwerking op elk niveau. 

“Als jeugdvoorzitter zie ik mezelf als motor, maar zonder de brandstof – de inzet van ouders, 
vrijwilligers en de K.N.B.B.W. – draait er niets.” 
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Van ouders verwacht hij betrokkenheid, aanmoediging, én open communicatie.            
Van de jeugd: engagement, trots en regelmatige aanwezigheid. 

Jongeren laten groeien, op én naast het veld 

Wat geeft hem voldoening? 

“Een stille jongen die zich uitspreekt, een meisje dat haar eerste topschot maakt – dat zijn 
de momenten die je bijblijven. Je helpt hen niet alleen als schutter, maar ook als mens 
groeien.” 

Zijn hoop? Dat jongeren later met warmte terugdenken aan hun tijd bij de club: 

“Als ze zich thuis gevoeld hebben, vriendschappen hebben opgebouwd en mooie 
herinneringen meedragen, dan is onze missie geslaagd.” 

Slotwoord: een nieuwe bladzijde met respect voor het verleden 

 

Met de officiële wissel van de jeugdvoorzitter van de 
K.N.B.B.W. begint een nieuw hoofdstuk in de 
geschiedenis van het staande wipschieten.                                                 
Marc Goedertier laat een solide werking achter, 
opgebouwd op ervaring, passie en inzet. Bjorn De 
Roover neemt het roer over met fris enthousiasme en 
een duidelijke visie op verbinding tussen generaties. 

 

 

“Samen maken we het verschil. 

Aan onze jeugd: laat plezier steeds voorop staan. 

Aan ouders en begeleiders: jullie steun is onmisbaar. 

Alleen samen bouwen we aan een jeugdwerking waar we trots op kunnen zijn.” 

  Heb je vragen of ideeën rond de jeugdwerking binnen jouw club? Neem gerust contact 
op met jeugdvoorzitter Bjorn De Roover via de officiële kanalen van de K.N.B.B.W. 

 Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
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HISTORISCH OVERZICHT 

 

VZW IMMER VOORUIT 

In Deugd en in Vreugd. 

 

1875 2000 
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hIsTORIsCh OVERZIChT VAN ONZE sChuTTERsmAATsChAppIJ 

Vrienden schutters, 

Onze maatschappij viert dit jaar haar jubelfeest van 125 jaar bestaan. 

Het is de gewoonte in dergelijke omstandigheden een historisch overzicht te geven van 
hetgeen er zoal bijzonders voorviel gedurende dit tijdsverloop. Ik zal dan ook mijn best 
doen om daar zoveel mogelijk aan te beantwoorden. 

Onze maatschappij mag aanzien worden als een afgescheurde tak van de handboog- 
maatschappij “DE NEMRODS VRIENDEN“, bijgenaamd “de sokke”, ten tijde gevestigd in 
de Heiveldslag te Sint-Amandsberg. 

Enige liefhebbers van de handboog, leden van de Nemrods Vrienden, oordeelden dat de 
gaaipers der Nemrods Vrienden te ver afgelegen was van de “kom der gemeente“ en 
besloten een maatschappij te stichten korter bij het centrum. 

Men trad in onderhandeling met Placide de Guchtenaere, molenaar van “de witte molen“ 
op de hoek van de Molenstraat en Schoolstraat. Placide richtte de wip op, en hijzelf werd 
lokaalhouder der nieuwe maatschappij. 

Het eerste beschrijf op de nieuwe wip had plaats op 26 september 1875 en dit met 105 
schutters. Er werden beschrijven gegeven gans het jaar door. 

In het jaar 1876 werd het eerste bestuur verkozen, dit op 13 februari. 

Op 15 februari 1876 is dan de nieuwe maatschappij ‘VOORUIT’ gesticht. De wip werd van 
Placide overgenomen en het reglement der nieuwe maatschappij werd opgesteld en 
goedgekeurd. 

De eerste voorzitter werd dhr. Van Cleemput en erevoorzitter dhr. Alfons Braeckman. 
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Enkele opmerkelijke voorvallen in de loop der jaren. 

1878:  De houten wip met 65 pinnen waait om door een storm. 
 
1879:  De heren Van De Eedt en Steurbaut Cesare schieten al de vogels van     

de wip, de ene in de morgen, de andere in de middag. 
 
1893:  De houten wip wordt vervangen door een ijzeren constructie. 
 
1899:  De grond waarop de wip stond werd onteigend, het bestuur kocht 
  een stuk grond aan de Sint-Baafskouter en richtte er een nieuwe 
  metalen wip op, samen met een lokaal voor de leden, opgetrokken 
  gedeeltelijk in hout, gedeeltelijk in steen, met strooien dakbedekking. 
 
1900:  De eerste voorzitter van de maatschappij de heer, Cleempyt viert,  
  zijn jubileum van 25 jaar voorzitter. 
 
 
 
1914:  De oorlog breekt uit, het schietspel wordt voor vier jaar geschorst, 
  bogen en pijlen moeten worden ingeleverd. 
 
1923:  Onder voorzitterschap van de tweede voorzitter van de maatschappij,  
  dokter Emile Maeyens, is er voor het eerst sprake van een vzw   
  IMMER VOORUIT IN DEUGD EN VREUGD. Dit om alle verwarring met  
  opkomende politieke verenigingen te vermijden. 
 
1925:  De maatschappij viert haar 50-jarig bestaan, dit met medewerking van  
  de fanfare ‘NUT en VERMAAK’. 
  Deze viering kost de maatschappij 343,55 frank. 
 
19--:  Voorzitter de heer Emile Maeyens wordt opgevolgd door de heer Jan   
  Van Acker, bloemist, die deze taak volbracht tot in 1951. 
 
1951:  Aanstelling van notaris Lagrange die ‘President’ werd tot zijn    
  overlijden in 1965. 
 
1965:  Notaris Lagrange werd opgevolgd door de heer Maurice Dellaert. 
 
1967:  Op 17 juni werd ons lid Frans De Schrijver 100 jaar oud, dit werd met de  
  nodige luister gevierd. Bij de aankomst op het gemeentehuis van   
  Sint-Amandsberg werd een erehaag gevormd door de schutters van   
  IMMER VOORUIT. De heer Frans De Schrijver overleed in 1969 op de   
  leeftijd van 102 jaar en 6 maanden. 
 
1968:  Onder het voorzitterschap van Maurice Dellaert gebeurde er heel wat. 
  De heer Hartman (gebuur van onze maatschappij), begon in 1968 
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  met de verkaveling van zijn bloemen- en plantenkwekerij, en het   
  bestuur van IMMER VOORUIT maakte er dankbaar gebruik van  
  om haar gronden gelegen langs de nieuw aangelegde straten te   
  verkopen. Met de opbrengst van deze verkoop werd een nieuw   
  modern lokaal met schutterstoren opgetrokken, enig in België. 
  De nieuwe lokalen werden in gebruik genomen op 1 januari 1970. 
  Aangezien de nieuwe woningen in de Sint-Baafskouterstraat en de   
  Hartmanlaan te dicht bij de open wip werden opgetrokken werd ook 
  een nieuwe buitenwip geplaatst voorzien van een beschermkap. 
 
1970:  Meerdere Gentse handboogmaatschappijen stichten in onze lokalen  
  het WINTERVERBOND om ook tijdens de winter hun geliefde sport 
  te kunnen blijven uitoefenen. Dit verbond komt steeds samen op 
  vrijdagavond en dit van oktober tot april. 
 
1975:  Op 2 mei heeft het Z.M. Koning Boudewijn behaagd aan de handboog 
  maatschappij Immer Vooruit de titel van KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 
  te verlenen, bij gelegenheid van de 100ste verjaardag van haar   
  stichting. 
  Dit 100-jarig bestaan werd ook gevierd met een receptie op het 
  gemeentehuis te Sint-Amandsberg, aangeboden door burgemeester 
  Monsaert. 
  Tevens werd er ook een bordenschieting ingericht, deze borden 
  werden bedrukt met de Heilige Amandus. 
 
1978:  Voor het eerst werden er ook vrouwelijke schutters aanvaard in de   
  maatschappij, deze werden wel toegelaten op de puntschieting maar   
  mochten niet mee geloot worden zodat deze vrouwen niet konden  
  gekoppeld worden aan een mannelijke schutter.  
 
1987:  Bij het overlijden van voorzitter de heer Maurice Dellaert koos het   
  bestuur als nieuwe voorzitter de heer Eugeen Madou. 
 
1990:  De schutterstoren bestaat 20 jaar, dit werd intern gevierd met een   
  eetmaal en een schieting waar 50 borden werden verschoten. 
 
1995:  Voor het eerst is onze maatschappij eindoverwinnaar van De Gouden   
  Pijl, een wedstrijd per ploeg van 5 schutters en ingericht door de   
  schuttersvereniging Sint-Sebastiaan Oostende. 
 
1998:  Door de opkomst van de GSM (draadloze telefonische verbinding via   
  satelliet) is er een overeenkomst gesloten met K.P.N. (Koninklijke   
  Posterijen der Nederlanden) en dit voor het plaatsen van antennes op  
  het dak van de schutterstoren. 
  Deze overeenkomst geeft de maatschappij meer financiële armslag. 
   
2000:  Een feestcomité is opgericht om de feestelijkheden voor te bereiden 
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  van 125 jaar IMMER VOORUIT. Voor het eerst werd er gewerkt met   
  sponsoring, en dit met een goed resultaat. 
  Op 7 april is er een gratis beschrijf geschoten met 14.000 fr.: 

10.000 fr. van Immer Vooruit, 2.000 fr. van het winterverbond en 2.000 fr 
van Willem Tell. Er waren 60 deelnemers. 

 
In de maand mei is het dak van het lokaal, woning, garage en                           
kleedkamer vernieuwd met een asfaltbedekking. 
 
De buitenwip werd voorzien van een nieuwe beschermkap. Kostprijs 100.000 
fr. 
 
De dakbedekking van de toren is vernieuwd in de maand september. 
Voor ons 125 jaar bestaan wordt een Open Kampioenschieting per ploeg 
verschoten. De opkomst was een succes. 

 
 

 

Koninklijke handboogmaatschappij Immer Vooruit op weg naar 
150-jarig bestaan 

Op donderdagavond en soms ook in de zomerperiode op een andere dag, wordt er 
volop met de handboog geschoten op de hoge wip, bij de Koninklijke 
Handboogmaatschappij Immer Vooruit. We hebben de vereniging altijd gekend als 
zelfbedruipend, ze hebben ook al meer dan een halve eeuw hun eigen schutterstoren in 
de Sint-Baafskouterstraat 15 in Sint-Amandsberg. De club telt veel leden en is wellicht 
één van de oudste nog actieve verenigingen in deelgemeente Sint-Amandsberg. “In 
2025 bestaat “Immer Vooruit” 150 jaar en dat zal zeker gevierd worden”, vertelt ons 
bestuurslid Jacques De Vlieger. 

Als we even in de geschiedenis van de Koninklijke Handboogmaatschappij duiken, dan 
zien we dat de vereniging op 25 september 1875 ontstond. Oorspronkelijk zou de 
vereniging “De Nemrodsvrienden” heten, toen gevestigd met een liggende wip aan wat 
men de Heyveldslag noemde. Lang geleden was dat in de volksmond “de sokke”, maar 
waar dat op sloeg is nu niet meer duidelijk. Een van de eerste pioniers moet zeker Henri 
Van Cleemputte geweest zijn, en een bloemist waar het pleintje op de later aangelegde 
Prins Albertstraat (nu Adolf Baeyensstraat) de verbinding maakte met de School- en 
Azaleastraat in Sint-Amandsberg. Verschillende namen waren betrokken bij de werking 
van wat eerst dus nog een wipschuttersmaatschappij op de zogenoemde ‘gaaipers’ was. 
Maar de vereniging lag te ver van het centrum van de toen nog jonge zelfstandige 
gemeente: aan toenmalig molenaar Placide de Guchtenaere, van “de witte molen”, 
gelegen op de hoek van de Molenstraat (later Wittemolenstraat) en Schoolstraat. Placide 
richtte de wip op en werd de eerste lokaalhouder van de nieuwe maatschappij. Officieel 
had het eerste beschrijf op de nieuwe wip plaats op 26 september 1875, er kwamen toen 
105 schutters op af. Later volgde een eerste bestuur (in 1876) en werd de 
schuttersmaatschappij ‘Vooruit’ gesticht. De eerste voorzitter werd dokter Henri Van 
Cleemputte, erevoorzitter was Alfons Braeckman, vermoedelijk dus de burgemeester. 
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We kunnen nog veel vertellen over de aloude geschiedenis van de 
handboogmaatschappij die aanvankelijk één houten wip had, maar die in 1893 
vervangen werd door een metalen constructie. In 1899 had de schuttersvereniging wat 
geld in kas en kon men een groot stuk grond aankopen in de buurt van wat nu de Sint-
Baafskouterstraat is. Daar werd een nieuwe metalen wip opgetrokken samen met een 
houten lokaal met een onderbouw in steen, maar wel met een strooien dakbedekking. De 
Eerste Wereldoorlog zorgde er voor dat de sport op de wip verboden werd. Volgens 
gegevens binnen het clubarchief moesten pijl en bogen worden ingeleverd aan de 
bezetter. Er werd dus vier jaar niet meer geschoten. Nadat voorzitter Cleemput 
vervangen was door dokter Emile Maeyens werd beslist binnen de vereniging om er een 
vzw van te maken. De naam Vooruit lag politiek te gevoelig en werd gewijzigd in “Immer 
Vooruit in Deugd en Vreugd”. In 1925 werd het gouden jubileum gevierd, iets wat de 
maatschappij 343,55 frank kostte. Toen duidelijk een flink bedrag. Maar de eerlijkheid 
gebiedt ons te zeggen dat de handboogmaatschappij er altijd een degelijke werking op 
nahield. Uit het archief van Immer Vooruit noteren we dat veel notabelen en de betere 

burgerij er lid van waren, er kwam dan ook 
wat geld in de clubkas. Het werd er nog beter 
op toen in de buurt eigenaar-bloemist 
Hartman zijn gronden begon te verkavelen. 
Dat was ook interessant voor het bestuur van 
Immer Vooruit dat zelf flink wat gronden in 
eigendom had. Ook die gronden werden 
onder het bestuur van wijlen voorzitter 
Maurice Dellaert verkocht. Met de opbrengst 
van die gronden kon de maatschappij een 
modern lokaal bouwen, een echte 
schutterstoren in feite. Uniek in België. Met 
ook nog een lokaal dat op 1 januari 1970 
officieel in gebruik werd genomen. Van de 
gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook 
de staande wip te bouwen en te overkappen 
uit veiligheid voor de nabijgelegen woningen. 
Er wenkte toen een mooie tijd voor de 
handboogmaatschappij, die op een bepaald 
ogenblik ruim 120 leden telde. In 1975 werd 

de handboogmaatschappij zelfs een koninklijke 
maatschappij, precies op het ogenblik dat men ook honderd 
jaar bestond. Dat eeuwfeest werd gevierd in aanwezigheid 
van wijlen burgemeester Jacques Monsaert, waarbij er ook 
een ‘bordenschieting’ plaatshad, met borden waarop de 
heilige Amandus stond afgebeeld. 

Nu is het dus een Koninklijke Handboogmaatschappij die 
zelfs uitstraling had in heel het land. In 1995 werd Immer 
Vooruit eindwinnaar van “De Gouden Pijl”, een nationale 
wedstrijd die in Oostende werd betwist. Ofschoon het 
ledenaantal nu niet meer zo groot is als in de topjaren, blijft 
de werking heel intact. De vereniging sloot een 
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overeenkomst af met de KPN (Kon. Posterijen der Nederlanden) voor het plaatsen van 
antennes op het dak van de schutterstoren.  

Dat leverde de vereniging toen wat financiële armslag op. De voorbije jaren hadden al 
wat renovatiewerken plaats zoals het plaatsen van een nieuwe beschermkap, en nieuwe 
asfaltbedekking op de gebouwen.  

Wie interesse heeft in de werking kan lid worden of komen boogschieten bij Immer 
Vooruit, of zeker eens kennismaken met de vereniging. Afspraak op donderdagavond 
vanaf 18.00 uur in de Sint-Baafskouterstraat 15. Immer Vooruit is een toffe vriendengroep, 
met handboogschutters die hun schutterstoren koesteren als betrof het hun eigen 
woning, en al uitkijken naar hun 150-jarig bestaan. 
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kORTE hIsTORIEk VAN DE 

hANDBOOggIlDE sT.-sEBAsTIAAN – DEERlIJk 
 

VOORWOORD:  
Het is bijna niet te geloven dat er van de oudste sport in de gemeente niets is 
overgebleven onder de vorm van oorkonden, geschriften, ledenlijsten, enz.... Terwijl in 
andere gemeenten men honderden jaren kan opklimmen; ja zelfs tot in de 13de en 14de 
eeuw. Toch is het een vaststaand feit dat men hier vóór honderd jaar en misschien veel 
vroeger nog de handboogsport beoefende. Waarschijnlijk is vóór vele jaren alles in een 
kwade maar onvergeeflijke bui verbrand geworden, toen de toenmalige maatschappij 
om een onbekende reden ophield te bestaan. 

Toch hebben we nog een drietal bewijzen van het vroeger schuttersleven in Deerlijk.  

We vinden het volgende te Kortrijk in:  
"Croniek van 1848 tot 1855" door J.-B. Fillieul. "27 augustus 1848"  
"In den namiddag hebben wij alhier eene schieting gehad in het park van den 
handboghe, steden, dorpen en parochiën hebben dezelve komen bijwonen. De parochie 
Deerlijk heeft den oppervogel afgeschoten". (feit achterhaald en opgezocht door 
apotheker Castel).  

Een tweede feit vermeld door de heer Leon Defraeye (geschreven in een artikel van het 
jaar 1931) was dat er ten jare 1831 in de maand mei de burgerwacht of de Garde Civile 
van Deerlijk haar oefeningen hield op het plein van Sint-Sebastiaan achter de woning van 
weduwe Julien Bazijn, Vichtestraat. In 1831 stond daar reeds een gaaipers en een 
herberg genoemd "Het schuttershof". 
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Nog volgens de heer Leon Defraeye: "Op het vroeger "Oud Kasteel" Hoogstraat, waar 
thans Alfred Gardyn woont (dit is in het jaar 1931) stond er eertijds een toren, waarop 
men een sprange plaatste voor de schieting met de karabijn”.  

Nog dichter bij ons, in het vroeger park, waar thans de villa staat van de heer Jean 
Schfflier, was er eertijds ook een gaaipers. Nu nog is er in de nabijheid een herberg die 
nog steeds het uithangbord draagt van "De Handboog" en door een schutter uitgebaat 
wordt, nl. de heer Raymond Gevaert. 

STICHTING :  

 
De vroegere handbooggilde had heel waarschijnlijk haar einde gekend met de oorlog 
1914-1918.  

Het zou toch tot in het begin van het jaar 1925 aanslepen vooraleer enkele mannen de 
koppen bijeen staken om een nieuwe gilde op te richten. Heel waarschijnlijk waren het 
meestal leden van de vroegere gilde die de stoot tot het oprichten van een nieuwe 
maatschappij gaven.  

Hier volgt nu het verslag der eerste bijeenroeping van de liefhebbers 
handboogschutters op woensdag 14 januari 1925 te Deerlijk, in de herberg "De Arend" 
bij Theodule Delombaerde.  

 

"Op voormelden dag, om 19 h. 's avonds, hebben op aanzoeken der heren Georges 
Masselus te Deerlijk en Gustave Coopman te Sweveghem, die alhier in de gemeente een 
nieuwe schuttersgilde begeerden op te richten, omtrent 35 leden den oproep 
beantwoord, waaronder bij overbaat 20 dezer zich als stichtende leden hebben 
aangegeven".  

"De uitslag mag als schitterend aanzien worden, want met dit getal kan een bloeiende 
schuttersgilde tot stand komen”.  

Mr. Coopman kondigt aan, dat hij op koop staat ener gaaipers en dat hij zijn best zal 
doen om de pers aan de minsten prijs te kopen tegen een aanstaande vergadering, te 
houden in voormeld lokaal den eersten woensdag van februari 1925 om 19 h. 's avonds. 
(get. M. D.) Op die 2de vergadering werd overgegaan tot de verkiezing van een bestuur.  
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Erevoorzitter: notaris Georges Masselus, Voorzitter: Gustave Coopman, Schrijver-
Schatbewaarder: Leopold Schepens, Hulpschrijver: Marcel Deleersnyder, 
Commissarissen: Victor Van Welden, Jos. Vande Kerckhove en René Rogiers. 

Onder de eerste stichtende leden, benevens de hierboven vermelde personen treffen we 
nog enkele bekende namen aan, o.a. Vervaeke Alfred, Vandoorne Joseph, Delombaerde 
Omer, Descheemaeker Hilaire, lsebaert Hector, Vromant Alfons, Lemayeur Jos., Ostyn 
Jan, Nys Georges, Monbaliu Ph., Alberic Beyls, Vandendriessche Alois, Vandendriessche 
Gentiel, Matthys Gentil, Decock Jan, Cloet F., en nog enkele anderen. 

Gustave Coopman had reeds een houten gaaipers, met hoge uitgespreide voet, gekocht 
voor de som van 800 F., er moest nog 250 F. bijgevoegd worden voor het uithalen, 
overbrengen en plaatsen in de weide achter het lokaal "De Arend". De pers kwam van de 
Beverlaai te Kortrijk, en werd betaald aan René Vanmarcke. 

De eerste schieting had plaats (uitsluitend voor de leden) op woensdag 3 juni. De 
inhuldigingsschieting op Ommegangzondag 26 juli. (1.000 F. vooruit en 50 F. premies, 
inleg 11,50 F.) 

Verder vind ik nog dat voor volledige uitrusting van het schuttersgerief, nl. pers, tent en 
nog enkele kleinigheden, men 2.996,60 F. uitgegeven heeft. Zo was de nieuwe 
Handbooggilde "St.-Sebastiaan" gestart. 

 
 
De jeugd der handbooggilde. 
De eerste koning was de heer Jan Ostyn, die echter spoedig om beroepsbezigheden 
naar Congo vertrok. Reeds het tweede jaar waren er enkele afvalligen, zelfs in het 
bestuur, maar meerdere jongeren kwamen zich aanmelden, o.a. Remi Casteele, Marnix 
Roobrouck, enz. dit waren echter de voornaamsten en zouden ook in het latere leven der 
gilde een zeer voorname rol vervullen. Nogmaals is er van deze eerste jaren niet veel 
documentatie tot ons doorgedrongen. 
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Eerst en vooral vermelden we dat er op 2 november 1927 een grote schieting plaats vond 
ter ere van de jubilaris de heer notaris Georges Masselus (50 jaar schutter), en het hoeft 
niet gezegd te worden dat bij die gelegenheid duchtig gefeest werd. 

Jammer genoeg heeft de stichter erevoorzitter Masselus niet vele jaren mogen genieten 
van zijn werk, want hij overleed in januari 1930 op de ouderdom van 66 jaar. Nu werd de 
gilde drie erevoorzitters rijk, nl. burgemeester H. Isebaert, generaal Deprez en notaris 
Jos Devos. 

Veel Deerlijkse schutters waren ook lid van de Sint-Sebastiaansgilde van Beveren-Leie 
en omgekeerd, men mocht dan werkelijk spreken van twee-zustermaatschappijen. ’t Was 
in het jaar 1930 dat Theodule Delombaerde zich daar de Koningstitel toe-eigende. 
 

 

Nog iemand die zich in die jaren heeft doen opmerken was de schrijver schatbewaarder 
Leopold Schepens, die in 1932 het Kampioenschap der Stad Oostende veroverde, en hier 
ter gemeente met een grootse huldeschieting gevierd werd. 
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‘t Was ook in hetzelfde jaar dat Remi Casteele voorzitter werd in opvolging van Gustave 
Coopman die om beroepsbezigheden niet meer aanwezig kon zijn. 

Ik was bijna vergeten dat er na een drietal jaren na de oprichting ook werd overgegaan 
tot de installatie van een liggende wip. 

Men zag in dat de vriendschap ook gedurende de wintermaanden moest onderhouden 
worden; het eerste lokaal werd gevestigd bij Ad. Vanherreweghe ter herberg "De 
Reisduif”. Veel van de sportevenementen in dat lokaal zijn ons niet bekend. Enkel dit, en 
het is zeker het vermelden waard, dat de dochter des huizes, mej. Yvonne 
Vanherreweghe, die de oefenschietingen steeds bijwoonde zich op een 
Koningsschieting bijzonder onderscheidde en de titel wegkaapte vóór de neus van haar 
mannelijke collega's. 

 

Weinige jaren nadien was het Marnix Roobrouck die zich daar ook tot Koning kroonde. 

Nog vinden we in de rekeningenboeken dat de Maatschappij zich telkens in het 
gemeenteleven aanmeldde, zo bijvoorbeeld door deelname in de historische optocht 
van 1980. In 1931 werd in groep opgekomen in de Renierstoet. Zelfs in 1932 werd 
gekostumeerd opgetreden in de processie (de marteldood van Sint-Sebastiaan werd 
uitgebeeld) — en nog in 1933 waren de schutters van de partij in de stoet der kroostrijke 
gezinnen. 
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In al die jaren telde de Gilde een 60-tal leden, maar hoogstens een 20-tal zouden met de 
boog omgaan. Er waren dus veel sympathisanten. 

Er hadden een zevental publieke schietingen per zomerseizoen plaats. Wat de 
winterschietingen betreft zijn de boeken verloren gegaan. Telkenjare had de Sint-
Sebastiaansviering plaats, 2 Koningsschietingen en 2 prijsschietingen. 

Nog vernemen we dat in 1938 een grote Huldeschieting ter ere van Leopold Schepens — 
vijftig jaar schutter — veel vrienden samenbracht. 

 

Na het overlijden in 1936 van de heer Theodule Delombaerde werd het lokaal "De 
Arend” opengehouden door zijn echtgenote, bijgestaan door zoon Omer, tot deze laatste 
in juli 1939 in het huwelijk trad. Hij werd dan meteen de lokaalhouder en zal dit blijven 
tot in maart 1951. 

Het is met voldoening dat de Deerlijkse schutters terugdenken aan deze tijd, want daar 
hebben we veel aangename uren beleefd aan onze geliefde sport. De vriendschap 
vierde er hoogtij, en we moeten onze vriend Omer steeds dankbaar zijn dat hij zoveel 
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zorg had om alles wat van de maatschappij was, alles was steeds tot in de puntjes 
verzorgd. Na Omer nam de heer Arthur Coudijzer de zaak over. 

Ondertussen werd in 1938 het schutterslokaal van het liggende spel overgebracht naar 
”De Gilde” bij Gerard Scherpereel, waar men slechts een tweetal jaren bleef, daar de 
zaal 's zondags moest dienen om filmvoorstellingen te geven. 

Andermaal trok men naar ”De Reisduif”, nu uitgebaat door een zekere Claeys, maar ook 
weer voor niet lang, daar in 1940 de bezetters de zaal opeisten als magazijn. 

Nu trok men naar het ”Gemeentehuis” (nu ”De Kroon”). In die tijd was die herberg 
uitgebaat door juffrouw Leona Delombaerde, de zuster van Omer Delombaerde (ge ziet 
dat de familie Delombaerde vergroeid geworden was met de Maatschappij). Jammer, de 
zaal was veel te klein en wij zijn daar slechts een tweetal jaren gebleven tot we een zeer 
geschikte zaal vonden in ”De Wereldvrede”, Hoogstraat, bij Alberic Dewaele en daar 
zijn we vele jaren gebleven. 

Dan komen we aan het ongeluksjaar 1939. 

Op zaterdag 3 juni gedurende de werken aan de houten pers, is deze gedeeltelijk 
afgebrand, waarschijnlijk een enig feit in de schutterssport. 

 

De volgende dag moest er een publieke schieting plaats hebben. Het plein en de pers 
van Beveren-Leie werden ter beschikking gesteld teneinde de schieting te kunnen doen 
doorgaan. Dit nieuws werd door Radio Kortrijk omgeroepen. 

Er werd dan besloten een gans nieuwe pers op te richten en zoals voor de eerste pers 
werden akten aan de leden aangeboden (53 akten van 50 fr. werden aan de man 
gebracht). Een stel buizen werd aangekocht bij de firma Vereecke te Heule, en de heer 
Jean Decock, smid te Deerlijk, en tevens lid der Mij. werd belast met het maken der pers. 
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Ik zei in 't begin dat het een ongeluksjaar was, de Gilde verloor drie voormannen, nl. in 
januari heer Jan Vercruysse, in oktober erevoorzitter generaal Deprez, en in december 
heer Jeroom Christiaens. En om de reeks voort te zetten ontviel ons op 27 januari 1940 de 
heer Jean Decock. Ondertussen kwam dan die rampspoedige mobilisatie, negen 
schutters werden opgeroepen. Een heel kleine troost was dat ze geen lidgeld voor het 
volgende jaar moesten betalen. 

 

Dokter Ph. Monbaliu wordt erevoorzitter in plaats van generaal Deprez en dr. G. Debode 
wordt ondervoorzitter. 

Gedurende het oorlogsjaar 1941 werd er geen lidgeld geïnd. Enkel aan een vijftal 
nieuwe leden werd 15 frank gevraagd. 

Nog een zeer verdienstelijk lid ontviel de Gilde, nl. de heer Jos. Lemayeur.  

Veel is er gedurende de oorlogsjaren niet te vermelden — de Sint-Sebastiaansvieringen 
gingen niet door omwille van rantsoeneringszegeltjes. 

Toch herinner ik me dat de publieke schietingen normaal doorgingen en zelfs druk 
bijgewoond werden. De schutters van die tijd hadden nog het fietsen niet verleerd. Wat 
me nog goed bijgebleven is, zijn de mooie oefenschietingen die tot in de late uurtjes 
konden plaatsvinden, want met het ingevoerde zomeruur hadden we lange 
zomeravonden. 

In 1946 verloor de Gilde haar zeer verdienstelijke stichter en schrijver Leopold 
Schepens; hij was een onbaatzuchtig sportman en zijn heengaan werd door allen diep 
betreurd. 
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In 1947 nam Sint-Sebastiaan Deerlijk voor het eerst deel aan het Nationaal 
Kampioenschap dat voor de eerste maal per sector betwist werd; dit ging door te Heule, 
dat zich het vorig jaar het best klasseerde te Dendermonde. 

Wat nog voor dit jaar het vermelden waard is, is de deelname der schuttersgilde aan de 
inhaling van erevoorzitter Jos. Vandekerckhove als burgemeester. Onze prachtige 
wagen oogstte grote bijval en stelde de marteldood van Sint-Sebastiaan voor, met in de 
hoofdrol heer Georges Steelandt. 

In 1948 was de Maatschappij rijp voor het aanschaffen van een mooie vlag. Met de flinke 
aanmoediging van het gemeentebestuur werd ze in leper besteld, en ze werd ons in de 
maand december geleverd. 

Echter had ik eerst moeten vermelden dat de heer Louis Salembier, onze veteraan, zich 
op Ommegang-zondag te Ingelmunster Kampioen schoot der Mandelstreek - zijn 
vrienden bezorgden hem een grootse Huldeschieting. 

 

We kenden dit jaar toch een tegenslag; de pers, nog geen tien jaar oud, was zo poreus 
geworden dat ze een echt gevaar opleverde. Maar onze schutters wisten raad. Ze werd 
langs boven opengemaakt, en volgens alle regels der kunst werd ze opgevuld met beton 
zodat ze onvergankelijk geworden is, en nu nog de ergste stormen trotseert. 

In 1949 werd het vijfentwintigjarig bestaan gevierd. 

Op zondag 29 mei begonnen de feestelijkheden met de wijding van de nieuwe vlag, 
daarna ontvangst op het gemeentehuis door de overheid, erewijn en tekenen van het 
gulden boek waarna gezamenlijk noenmaal en in de namiddag een groots opgevatte 
schieting. 
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Maar daarmee was de luister nog niet volledig. Omer Delombaerde — nog een van het 
eerste uur — eigende zich het Kampioenschap der Scheldestreek te Sint-Denijs toe, dit 
na een tweekamp met zijn clubgenoot Georges Steelandt. 't Was ook in hetzelfde jaar (10 
juli) dat de heer Alfons Decock tot Kampioen der Topschutters van tussen Leie en 
Schelde gekroond werd. 
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Voor 1952 kunnen we enkel vermelden dat we met eervol resultaat deelgenomen 
hebben aan het kampioenschap der liggende wip te Desselgem. 

Maar beter was toch de prestatie van de heer Maurice Vandenbogaerde die te Waregem 
op zondag 9 maart in het lokaal "Zangershof" zich Kampioen schoot der topschutters 
tussen Leie en Schelde, en die daarna in eigen gemeente feestelijk gevierd werd. 

In 1953 ontviel ons zeer verdienstelijk lid Gustave Vanleeuwen, viermaal koning der 
maatschappij, en wiens spreuken nog heden ten dage tussen de schutters voortleven. 

 

KONINKLIJKE NATIONALE BOND DER BELGISCHE WIPSCHUTTERS 

KALENDER DER 44e NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN DEERLIJK ST. 
SEBASTIAAN - 1e SECTOR 

Aantal deelnemende pelotons: 203.  

Persoonlijke prijzen: 52 zilveren dessertborden, hetzij: 26 in Hoge, 26 in Kleine. 
Afkamping Sector- en Persoonlijke prijzen : zondag 10 augustus om 10 uur.  
Afg. J. Catteaux en R. Goderis. 

VERGEET UW BONDSKAART NIET !  EN WEES OP TĲD ! 

ERE-SCHAAL, waarde 2500 frank, geschonken door hel Gemeentekrediet van België aan 
de overwinnende ploeg. 

 1. Zondag   9.00:  Deerlijk St-Seb. - 2 pel. 
11 mei   9.35:  Bellegem St.-Seb. - 4 pel. 
Afgevaardigde :  10.40: Kortemark St-Seb. - 3 pel. 
Oct. Bekaert   11.30: Beveren-Leie SS. - 3 pel. 

 
2. Donderdag   9.00:  Deerlijk S.S. - 3 pel. 
15 mei   9.50:  Blankenberge SS. - 4 pel. 
Afgevaardigde :  11.00: Wenduine S.S. - 2 pel. 
Jean Catteaux  11.35: Den Haan W-Tell. - 3 pel. 

12.20: Nieuwpoort S.S. - 2 pel. 
12.50: Tiegem W-Tell - 1 pel. 
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3. Maandag   9.00: Ingooigem W-Tell. - 2 pel. 
26 mei    9.35 : Kortrijk W-Tell. - 2 pel. 
Afgevaardigde :  10.05: Kuurne St-Seb. - 4 pel. 
Edw. Bouten   11.00: Ledegem St-Seb. - 1 pel. 

11.15: Roeselare St-Joris - 4 pel. 
12.15: Ruiselede S.S. - 2 pel. 
12.45: Kortrijk W-Tell. - 1 pel. 

 
4. Zondag   845: Knokke St-Seb.  - 1 pel. 
1 juni    9.00: Ingelmunster S.S. - 4 pel. 
Afgevaardigde :  10.00: Dudzele E.m. M. - 3 pel. 
Willy Segers   10.45: Knokke St.-Seb. - 7 pel. 

12.45: Westende Camping  - 2 pel. 

 
5. Zondag   9.00: Heestert SS. - 2 pel. 
8 juni    9.35: Ste Katherina SS. - 3 pel. 
Afgevaardigde :  10.20: Diksmuide W-Tell. - 2 pel. 
E. Bouten   10.50: Heist Duinengalm - 6 pel. 

12.10: Poperinge S.S. - 1 pel. 
12.30: leper SS. - 2 pel. 

 
6. Zondag   9.00: Avelgem W-Tell. - 2 pel. 
15 juni   9.35: Poperinge W-Tell. - 8 pel. 
Afgevaardigde :  11.25: Blankenberge W-Tell. - 2 pel. 
Ger. Stevens   12.00: Roeselare S.S. - 4 pel. 

 
7. Zondag   8.45: Menen St.-Joris - 4 pel. 
22 juni   9.45: St-Denijs St-Seb. - 5 pel. 
Afgevaardigde :  11.00: Lendelede S.S. - 3 pel. 
W. Segers   12.00: Heule St-Seb. - 5 pel. 

 

8. Zondag   9.00: Heestert St-Seb. - 2 pel. 
29 juni   9.35: Ingooigem Vrije - 4 pel. 
Afgevaardigde :  10.30: Roeselare S.-Pieters  - 2 pel. 
Oct. Bekaert   11.00: Vlamertinge S.S. - 4 pel. 

12.10: Tielt St-Joris - 4 pel. 

 
9. Zondag   8.45: Ledegem St-Seb. - 2 pel. 
6 juli    9.20: Kortemark S.S.  - 1 pel. 
Afgevaardigde :  9.35: Bissegem S.S. - 7 pel. 
Jean Catteaux  11.20: Izegem SS. - 4 pel. 

12.15: Torhout S.S. - 2 pel. 
12.45: Woesten SS. - 2 pel. 

 
10. Zondag   9.00: Bissegem St-Seb. - 3 pel. 
13 juli    9.50: leper W-Tell. - 3 pel. 
Afgevaardigde :  10.40: Marke St.-Seb. - 2 pel. 
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Raf Goderis   11.15: Staden SS. - 4 pel. 
12.15: leper W-Tell. - 1 pel. 
12.30: Tielt St.-Seb. - 2 pel. 
13.00: Boezinge St.-Joris - 2 pel. 

 
11. Zondag   9.00: Kemmel St.-Seb. - 1 pel. 
20 juli    9.15: Tiegem W-Tell. - 1 pel. 
Afgevaardigde :  9.30: Veurne SS. - 1 pel. 
Ger. Stevens   9.45: Kerkhove Schelde - 3 pel. 

10.40: Kortrijk S.S. - 3 pel. 
11.30: Meulebeke W-Tell. -  3 pel. 
12.10: Waregem SS. - 4 pel. 
13.15: Dadizele S.S. - 1 pel. 

 
12. Zondag   9.00: Avelgem W-Tell - 3 pel. 
27 juli    9.50: Zwevegem S.S. - 3 pel. 
Afgevaardigde :  10.30: Anzegem SS. - 5 pel. 
Oct. Bekaert   11.50: Geluveld SS. - 2 pel. 

12.20: Rumbeke SS. - 2 pel. 
12.50: Tiegem W-Tell. - 2 pel. 

 
13. Maandag   9.30: Adinkerke E.m. M. - 1 pel. 
28 juli    9.45: Ingelmunster S.S. - 1 pel. 
Afgevaardigde :  10.00: Heestert S.S. - 1 pel. 
Rafaël Goderis  10.15: Oostkamp S.S. - 3 pel. 

11.15: Brugge St.-Pieters - 4 pel. 

 

In 1954 ging onze onvolprezen voorzitter Remi Casteele op rust, en werd ere-voorzitter, 
en om zijn taak over te nemen viel de onbetwiste keuze op heer Marnix Roobrouck. Er 
wachtte immers veel werk, maar de nieuwe voorzitter was onvermoeibaar. 

De tent was zeer bouwvallig geworden en moest helemaal vernieuwd worden. Wie vóór 
zo een karwei gestaan heeft, weet hoeveel hoofdbrekens dat betekent. De brouwerij die 
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het schutterslokaal uitbaatte verschafte ons een nieuwe betonnen schuiltent, maar voor 
de afsluiting liet de aannemer ons in de steek. De koeien van boer Verroken, de pachter 
van de weide, waren hem te sterk. Dan droeg de maatschappij het werk voor het 
voltooien over aan de firma M. Vanden Broucke uit Deerlijk die alles degelijk uitvoerde. 
We zouden vele jaren kunnen genieten van onze inrichting. Maar... 

Dit jaar trokken we met 2 pelotons naar het Kampioenschap der liggende wip te 
Kerkhove, voorwaar het werd een potje sterke koffie!!! 2 borden brachten we mee. 

In 1955 namen we eveneens deel aan het Regionaal Kampioenschap liggende wip te 
Ingooigem, waar we met klank wonnen. Nu past het dat ik een woordje schrijf over de 
Koningsschieting staande wip van ditzelfde jaar (woensdag 3 oogst). 

Bij de kamping tussen 3 titelpretendenten, nl. heren A. Coopman, M. Coorevits en G. 
Haud'huyze, brak de gaaistok middendoor en plofte ten gronde, niemand werd gewond. 
De oplossing was gauw gevonden: voortkampen te Vichte, op het plein der plaatselijke 
schuttersgilde; uiteindelijk behaalde André Coopman de titel. 

Intussen kwam men ten allen kante op met Kunstteljoren-schietingen. Ook Deerlijk kon 
niet ten achter blijven, en zo kwamen de borden met de beeltenis van de grote dichter 
René Declercq tot stand.  

  

Deze schietingen kenden een overweldigend succes. 't Was ook in 1956 dat de heer 
Arthur Coudijzer zich het “15 Mandelkampioenschap” toe-eigende, dit in navolging van 
zijn clubgenoot hr. L. Salembier. 
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Erelijst der Koningen van de staande Wip 

1925 Hr. Jan Ostijn    1947 Hr. Marcel Coorevits 
1926 Hr. Jan Vercruysse   1948 Hr. Gust. Van Leeuwen 
1927 Hr. A. Vanhauwaert   1949 Hr. Georges Nys 
1928 Hr. Jer. Christiaens   1950 Hr. Louis Salembier 
1929 Hr. Al. Vandendriessche  1951 Hr. Gabriël Depypere 
1930 Hr. Norb. Degezelle   1952 Hr. Jules Van Leeuwen 
1931 Hr. Joseph Lemayer   1953 Hr. Louis Salembier 
1932 Hr. Gust. Van Leeuwen  1954 Hr. Gabriël Nys 
1933 Hr. Remi Casteele   1955 Hr. André Coopman 
1934 Hr. Marnix Roobrouck  1956 Hr. Pierre Geirnaert 
1935 Hr. Jean Degezelle   1957 Hr. Louis Salembier 
1936 Hr. J. Vandekerckhove  1958 Hr. Camille Lippens 
1937 Hr. Jean Degezelle   1959 Hr. Georges Vanderbeken 
1938 Hr. Jer. Christiaens   1960 Hr. Jan Houdhuyze 
1939 Hr. Gust. Van Leeuwen  1961 Hr. Gabriël Nys 
1940 Hr. Jean Degezelle   1962 Hr. Robert Waelkens 
1941 Hr. Raymond Gevaert   1963 Hr. Remi Vande Kerckhove 
1942 Hr. Louis Salembier   1964 Hr. Gabriël Nys 
1943 Hr. Louis Salembier   1965 Hr. Omer Demeester 
1944 Hr. Remi Casteele   1966 Hr. Robert Waelkens 
1945 Hr. Gust.Van Leeuwen  1967 Hr. Jules Cannière 
1946 Hr. Raymond Gevaert   1968 Hr. Walter Hautekiet 

Erelijst der Koningen van de liggende wip 

1932 Mej. Yv. Vanherreweghe  1955 Hr. Gabriël Nys 
1935 Hr. Marnix Roobrouck  1956 Hr. Gabriël Nys 
1942 Hr. Alfred Vervaeke   1957 Hr. Gabriël Nys 
1943 Hr. Alfred Vervaeke                  KEIZER 
1944 Hr. Alfred Vervaeke   1958 Hr. Antoon Taelman 
                    KEIZER    1959 Hr. Marcel Coorevits 
1944 Hr. Georges Nys   1960 Hr. Antoon Taelman 
1945 Hr. Louis Salembier   1961 Hr. Jan Vande Kerckhove 
1946 Hr. Marcel Coorevits   1962 Hr. André Soetens 
1947 Hr. André Dewaele   1963 Hr. André Coopman 
1948 Hr. Remi Casteele   1964 Hr. Robert Waelkens 
1949 Hr. André Dewaele   1965 Hr. Marnix Roobrouck 
1950 Hr. Remi Casteele   1966 Hr. Hiloné Demeurie 
1951 Hr. Jules Cannière   1967 Hr. Hiloné Demeurie 
1952 Hr. Arthur Coudyzer   1968 Hr. Hiloné Demeurie 
1953 Hr. Arthur Coudyzer          KEIZER 
1954 Hr. Arthur Coudyzer   1968 Hr. Bertrand Deprez 
                    KEIZER    1969 Hr. Maur. Vandenbogaerde 
1954 Hr. Alfred Bruggeman 
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Alles evolueert in de wereld, niemand is tevreden met wat hij nu heeft, hij wil steeds 
meer en beter. Zo is het ook in de schutterssport. Elke maatschappij, waar het enigszins 
mogelijk was, wilde 2 staande persen. 

Ook voor ons deed zich nu de gelegenheid voor. De huidige weide was te klein, we 
hadden het drassigste terrein van de hele streek. Vele schutters morden, en met reden, 
dat ze met slijkschoenen thuis kwamen. Een terrein langs het Gaverkasteel werd ons 
aangeboden. Tevens was de heer Gabriël Nijs uitbater geworden van dit 
ontspanningsoord. Zo werd besloten de grote verhuis te wagen. De zware pers werd 
meegenomen en een nieuwe werd besteld bij schutter en smid heer Alfons Decock. 

De inhuldigingsschieting van het nieuw terrein en de twee persen had plaats op 22 juli 
1957. 

Het jaar 1958 begon slecht. Immers onze overal gewaardeerde erevoorzitter Remi 
Casteele overleed tamelijk onverwacht op 11 februari. Ruim 22 jaar had hij als voorzitter 
zijn beste krachten gewijd aan de maatschappij. De Deerlijkse schuttersgilde is hem 
oneindig veel verschuldigd. 

In hetzelfde jaar 1958 schoot de nieuwe lokaalhouder heer Gabriël Nijs zich te Otegem 
koning van het verbond “tussen Schelde en Leie”. 

Ook de Heer Henri Verbaeys deed zich opmerken te Zwevegem waar hij zich Kampioen 
schoot op de alomvermaarde Bekaschieting. 

Ik mag niet vergeten te vermelden dat in hetzelfde jaar, op zondag 9 maart in 't lokaal 
"Paradijs" te Waregem, de heer Antoon Taelman de 12de Kampioenstitel veroverde bij 
de Topschutters tussen Leie en Schelde. 
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Nog in datzelfde jaar besloten enkele ondernemende bestuursleden (de eerste discussie 
staat me nog goed vóór de geest en waarschijnlijk komt deze in een uitgebreider 
historiek te berde) dat we eens iets speciaal de schutters moesten aanbieden, en we 
besloten een “textielschieting” uit te schrijven. Zo kwamen er grote blokvogels in vorm 
van schietspoelen op de pers; ook tientallen mooie prijzen met de steun van de 
plaatselijke textielfabrikanten, die ons in de volgende jaren voort hun genegenheid zijn 
blijven betonen en waarvoor we hier hen nogmaals onze dank betuigen.  

1959 zette goed in voor onze gilde. 

We wonnen immers glansrijk het Kampioenschap "Overdekte Wip” 1ste Sektor te Kortrijk, 
met 26 punten, 2de was Kortrijk W.T. met 23 punten. 

De volgende leden verwezenlijkten deze prestatie. De heren Castel Robert, Decock 
Alfons, Delombaerde Omer, Nys Gabriël, Vanderbeken Georges en Verbaeys Henri. In 
de eindkamp te Aalst brachten we het echter niet ver. 

In 1960 vijfendertigjarig bestaan. 

 

Zo kwam door bemoeiing van de heer schepen Leon Defraeye onze benoeming tot 
”Koninklijk” op 11 juli. 

Dit werd gevierd door ontvangst ten gemeentehuize op zondag 2-10-60, onder geleide 
van de wielerfanfare "De Eendracht“ trok de stoet naar het Gemeentehuis. Na menige 
toespraken werd het gulden boek getekend, vele glaasjes geledigd en de traditionele 
foto genomen. 
De avond voordien waren de leden en hun dames aan de feesttafel in het "Gaverkasteel" 
verzameld. 



 
52 

 
 

 

De volgende jaren waren niet zeer indrukwekkend, enkel kan ik vermelden dat in 1963 
het liggende spel verhuisde naar café “Pavillon”, uitgebaat door de heer Remi 
Vandekerckhove en zijn echtgenote Yvonne. 
Jammer genoeg verloren we deze laatste na een 4-tal jaren, tot grote treurnis van al die 
haar waardeerden. Na enkele tegenslagen met een nieuwe uitbater uit Pittem, die er met 
den donkeren van onder trok, kwam in de plaats heer Marcel Buysens die de 
Maatschappij een mooie titel zou helpen bezorgen. 
Intussen was er ook een verandering opgetreden in het "Gaverkasteel"’, waar de heer 
Jan Kindt de zaak van de heer Gabriël Nijs had overgenomen. Opnieuw was er een 
ontzaglijk probleem voor de Maatschappij opgetreden. Onze schutterstent voldeed 
weeral niet meer. In 1966 werd er onder impuls van onze voorzitter overgegaan tot het 
bouwen van een nieuwe schuiltent in beton, en waardig voor een schuttersgilde met 
standing. Veel leden werden dan ook bereid gevonden hun steentje bij te dragen.  

De nieuwe akten vonden spoedig een afnemer, maar de zaken gingen goed en het zal 
zolang niet meer duren dat eenieder terug in het bezit zal kunnen gesteld worden van 
zijn gestort kapitaal. 
 
Ik ga nu onmiddellijk over tot het jaar 1968. In onze gilde noemen we dit een 
”boerenjaar”. 
 
We wonnen nl. het Nationaal Kampioenschap - 1ste Sector te leper. Vele schutters van 
andere Maatschappijen zullen zeggen “We wonnen dit ook al, en zelfs tweemaal". Ik zeg 
“goed” en ik feliciteer U daarvoor. 

Maar nooit waren we minder optimist dan dit jaar. We kenden de staande wip te leper. 
Reeds vroeg in de voormiddag kwam een onzer pelotons aan de leiding, maar een paar 
uren later arriveerden de “kleintjes” en die zouden zich niet laten doen, en ze hadden 
gelijk. 



 
53 

 
 

Ik zal hier die opwindende strijd niet beschrijven, ieder schutter kan zich die voorstellen, 
het resultaat werd 23 punten. Niemand had gedacht dat de stand zo hoog kon oplopen. 
Bravo! Marcel Buysens, Norbert Devlaminck, Omer Demeester, Hector Parmentier en Jan 
Vandekerckhove. 

 

Maar ook het tweede peloton mag gelukgewenst met een vierde prijs.  
Er werd gevierd en gehuldigd en nog het meest er over gepraat. Een weinig later trok 
een ploeg Deerlijkse schutters naar het Kampioenschap te Oostende, stond er lange tijd 
aan de leiding en werd er op de laatste dag voorbijgestoken door S.S. Lendelede. 
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Om de reeks te sluiten bracht Maurice Vandenbogaerde de Nationale titel der 
beenhouwers-schutters (liggende wip) mee uit Meulebeke op 14 december 1968 
(Maurice wordt een verzamelaar van titels). 

 

Het is nu aan al deze Kampioenen zich waardig te tonen van hun titel. 

Om te eindigen een droevige noot. Op 2 februari 1969 overleed onze ouderdomsdeken 
de heer Alois Vandendriessche; hij was een der stichters der gilde en bleef 
onafgebroken lid. Zolang zijn gezondheid het toeliet kwam hij naar de Konings- en 
Prijsschietingen, ook de vieringen van onze patroonheilige woonde hij graag bij. Hij was 
een graag geziene gast in ons midden en we zullen altijd met eerbied aan hem 
terugdenken. 
 

 

WAAROM DEZE GESCHIEDENIS? 

Vooreerst om aan de bevolking van Deerlijk — waar in al de huizen deze brochure zal 
uitgedeeld worden — onze schuttersgilde beter te leren kennen. 
Ook omdat ik het jammer zou vinden dat het verleden van onze gilde in de vergetelheid 
zou geraken. 
 
Nog om hulde te brengen aan al degenen die iets gepresteerd hebben, maar zeker 
evenveel hulde te brengen aan al diegenen die sedert dertig, veertig en nog meer jaren 
op de bres gestaan hebben om hun maatschappij ten dienste te zijn en ze te brengen tot 
wat ze nu is. 
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En nog omdat die noeste werkers van het eerste uur de tijden zouden vergeten dat er iets 
mis ging, ze hadden het steeds bij het rechte eind. 
Hun onbaatzuchtigheid en sportiviteit hebben gezegevierd. Ik heb dit ook geschreven 
om aan de jonge schutters aan te tonen dat er door vriendschap onder clubleden veel te 
bereiken valt. Prachtige resultaten, van wie ook, zijn me altijd zeer aangenaam geweest; 
maar kameraadschap onder de schutters is nog oneindig veel meer waard, en daarom 
eindig ik met de woorden:  

LEVE DE KONINKLIJKE SINT-SEBASTIAANSGILDE! 

LEVE DE KAMERAADSCHAP!!! 

Al deze gegevens werden verstrekt door de zorgzame klare boekhouding van de 
geachte heer R. Castel, die na het afsterven van M. Schepens in het jaar 1946 werd 
aangesteld als schrijver en schatbewaarder der maatschappij. 
Ook erelid Leon Defraeye heeft het zijne bijgedragen tot aanvulling van Deerlijks 
folklore en geschiedenis. 
 

UITTREKSELS GULDEN BOEK - VIJF TEKSTEN.  

Blz. 92: 
Ten jare 1948 op zondag 18 juli werd het 7e kampioenschap der Mandelstreek te 
Ingelmunster ingericht door de Koninklijke Gilde "De Mandelschutters” van de edele 
ridder St. Sebastiaan die bestaat voor 1463. 
Honderden schutters komende van alle gouwen uit het land namen er deel aan. Na drie 
pijlen verschoten te hebben had de heer Louis Salembier uit Deerlijk, de hoofdvogel 
tweemaal afgeschoten, een drietal andere schutters slechts eenmaal. Heer Louis 
Salembier werd dus Sire der Heerlijkheid van de Mandelstreek uitgeroepen en ontving 
een prachtige panache en een zilveren beker uit de handen van Weledele Heer Graaf 
Jacques Descantons de Montblanc, baron van Ingelmunster. 
 
De Gemeentemagistraat is verheugd de kampioen samen met het comité der 
handboogschutters St.-Sebastiaan van Deerlijk te mogen ontvangen en huldigen wegens 
het in stand houden van een aloud gebruik, hetwelk het gemeentebestuur ten volle 
waardeert en steunt. 
 
Aan de Sire der Mandelstreek nog vele hoogvogels en aan de vereniging St.-Sebastiaan 
vruchtbaar bondsleven met stijl en standing. 
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Blz. 103: 
De gilde viert... de gilde van St.-Sebastiaan te Deerlijk viert om haar 25 jarig bestaan en 
om de inhuldiging van een schone bondsvlag. De liefhebbers van de handboog geven 
aan het gemeentelijk maatschappelijk leven een eigen kleur en karakter door 
koningsschietingen, prijskampen, huldiging van koningen en keizers en door de 
beoefening van het edele spel van de boog, zo hoog geëerd in den lande van de oudheid 
tot heden. 
 
Mocht de mooie vlag in de jaren 2000 nog ongeschonden en vredig wapperen in 
Deerlijks stoeten en plechtigheden. Dit wenst de Gemeenteoverheid aan de 
schuttersgilde die ten raadhuize heden ontvangen wordt en waarvan eervolle 
vermelding staat in dit Gulden Boek, te Deerlijk op 29 mei 1949. 
 
Nieuwe reeks bladen: 
30-9-1956 
 
Een der oudste volksvermaken van den lande, namelijk het schieten met de handboog 
wordt te Deerlijk nog altijd druk beoefend. Van het oud park der Hoogstraat (thans 
woning en hoving van heer J. Schdller) verhuisde de toenmalige gaaipers naar de 
Oostwijk, in de weide gelegen achter de Herberg '’De Arend", op heden bewoond door 
heer Arthur Coudyzer, lokaalhouder en vaandrig der gilde St.-Sebastiaan. 
 
In de Handboogschutters-Kampioendag der Mandelstreek tijdens deze zomer betwist te 
Ingelmunster heeft Arthur Coudyzer de kampioenstitel behaald : onder de 142 
mededingers werd de oppervogel 13 maal neergehaald en tijdens een drietal scheuten 
tweemaal door de lokaalhouder van Deerlijk. 
Uit de handen van de Weledele Heer Graaf Descantons de Montblanc, baron van 
Ingelmunster, erevoorzitter der Koninklijke Schuttersgilde, ontving de kampioen een 
prachtige beker, versierd met het wapenschild der baronie alsook een mooie panache 
en een geldsom. 
 
De Gemeentelijke Magistratuur is terecht fier en dankbaar wegens het voortbestaan ener 
voorvaderlijke gilde, de getrouwheid harer leden en de overwinning van een harer 
geoefendste leden. Door behaalde kampioenentitel heeft hij zichzelf vereerd en meteen 
de maatschappij en de gemeente. Met de beste gelukwensen en uit spontane waardering 
wordt over dit sportieve feit melding gemaakt in dit Gulden boek, heden Kermiszondag, 
30 september 1956. 
 
2-10-1960. 
 
De St.-Sebastiaansgilde van Deerlijk werd gesticht op 14 januari 1925 en heeft het 
Praedikaat bekomen van "Koninklijke Maatschappij”. Het handboogschieten is een oud 
gebruik, was eertijds een wapen tot aanval of verdediging en de Guldensporenslag weet 
er van mee te spreken. Thans is dit de sierlijke beoefening van een sport dat lenigheid, 
armkracht en doeltreffend gezichtsvermogen vereist. In de weiden van het Gaverkasteel 
rijzen de twee persen op en de leden van de plaatselijke maatschappij en van het 
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omliggende komen graag naar dit reservaat alwaar destijds ten tijde van de baronie 
,,schietgeweren en wolfijzers’ lagen. 
 
In de oud-rijtuigenbergplaats en stalling, thans verbruikzaal, hangen de foto’s en de 
trofeeén van de St.-Sebastiaansgilde, zodat het ontstaan en het verleden eens in het boek 
over het volksleven te Deerlijk een heerlijke bladzijde zal vormen ter eer van het "edel 
spel van de boge”. 
 
Zijn koningen in dit dubbel koninklijk jaar : 
 
— Staande pers: Jan Haud’huyze, student, een der jongste koningen van het land, die de 
traditie volgt van zijn grootvaders en zijn vader. 
 
— Koning van de liggende pers: Antoon Taelman. 
 
Beiden dragen heden het ornaat van hun waardigheid. De Gemeentemagistraat 
feliciteert de jubilerende maatschappij, koningen en leden en beoogt en steunt ten 
zeerste de handhaving van de schuttersvereniging ter gemeente. 
 
4-10-1968 
 
Het Nationaal Kampioenschap van de HANDBOOGSCHUTTERS, te Sector West-
Vlaanderen 1968, werd gewonnen door de Koninklijke Handbooggilde ST.-SEBASTIAAN 
van Deerlijk met de leden: Buysens Marcel, Demeestere Omer, Devlaminck Norbert, 
Parmentier Hector en Vandekerckhove Jan. 
Deze keurleden die de prijs behaalden staan keurig gekiekt op een kleurfoto met in het 
midden de Schuttersvlag, voorwaar een schoon aandenken, een heerlijke overwinning in 
de schoot van de bloeiende schuttersgilde die een aloud gebruik in eer houdt en kleur 
geeft aan het openbaar leven, hier en elders. 
 

 
 
Dit feit van het kampioenschap geeft aan de maatschappij een gewichtige en ontzaglijke 
opdracht, want vanaf mei 1969 tot in juli, zullen op alle zondagen en feestdagen van deze 
periode de schutters opdagen om het nieuw kampioenschap te winnen, dit betekent een 
toeloop naar Deerlijk, waarbij de gemeente wel zal varen en bekendheid zal verwerven. 
Daartoe is een warme Oproep geboden aan al de leden; het gemeentebestuur van zijn 
kant zal alles in het werk stellen om aan dit gebruik en de vele prestaties een 
uitzonderlijk karakter te geven, aldus willende bijdragen tot dit aloude volkssport dat 
scherp oog vergt en krachtige arm. 
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De hogergenoemden bekomen vanwege de Gemeentelijke Overheid de bronzen 
medaille met schild van Deerlijk met nationaal en Deerlijks lint, en ondertekenen met de 
voorzitter Marnix Roobrouck, dit Gulden Boek tot staving van de overwinning. 
 

 
 
Davy Goedertier, archivaris K.N.B.B.W. 
Davy Goedertier, redacteur FVHS 
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Davy Goedertier, archivaris K.N.B.B.W. 
Davy Goedertier, redacteur FVHS 
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kEIZER- & kONINgssChIETINg 

VERBROEDERINg gENT ‘ZuID & WEsT’ 

Op zondag 4 mei 2025 ging de Keizer- en 
Koningsschieting van de Verbroedering Gent ‘Zuid & 
West’ door op het terrein van de handbooggilde Sint-Jooris 
Wingene.  

Deze dag staat in het kader om enerzijds de banden binnen de 
Verbroedering aan te halen, maar ook om een nieuwe Keizer 
en Koning te hebben. Het weer was ons deze dag ook minder 
gunstig dan op onze eigen Sireschieting door de vele wind. 

Om 13u30 begonnen 
we eerst met de 
Keizersschieting, hier 
kunnen alle regerende 
Sires van de 
aangesloten verenigingen schieten voor de titel 
van Keizer. Enkel de Sire van Merendree Sint-
Sebastiaan was afwezig. Elke Sire kreeg 3 
schoten om de hoofdvogel neer te halen. 
Ondanks dat vele schoten slechts een haar 
scheelden, was het onze eigen Sire Filip 

Mourisse die bij zijn 1ste schot en als enige de hoofdvogel wist neer te halen. Filip mag 
zich nu een jaar lang Keizer van de Verbroedering noemen. Als aandenken krijg hij een 
mooi aandenken samen met een waardebon aangeboden door de Verbroedering. Filip 
volgt zo ook de Keizer van vorig jaar Carlo Kuijpers van Merendree Willem Tell op. 

Om 14u30 gingen we van start met het 
beschrijf gecombineerd met de 
Koningsschieting. Alle 57 aanwezige schutters 
kregen de kans om naar de hoofdblokvogel te 
schieten. Wederom ondanks de wind zaten er 
veel mooie schoten tussen die soms op een 
haar na mistten. Pas in ronde 6 wist Bjorn 
Corijn uit Munte als enige de blokvogel af te 
schieten, zo kon hij zich kronen tot Koning van 
de Verbroedering. Ook hij kreeg een mooi 
aandenken en een waardebon. Bjorn volgt zo 
ook ons eigen lid Daniël Commyn op die zich vorig jaar tot Koning wist te kronen. 

Wij als gilde gaven dan ook de Keizer en Koning de nodige felicitaties en bedankten ook 
graag nog eens het bestuur van de Verbroedering omdat wij dit jaar deze schieting 
mochten organiseren, natuurlijk bedanken wij ook alle aanwezige broeder- en 
zusterleden die aanwezig waren. 

Dylan Mourisse, griffier Wingene Sint-Jooris 
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DImITRI COulIER 

3DE kEIZER 

kONINklIJkE hANDBOOgmAATsChAppIJ 

WIllEm TEll 

OOsTENDE 

 

Dimitri Coulier wordt derde keizer op staande wip bij Willem Tell Oostende. 

Traditiegetrouw wordt bij de KHM Willem Tell Oostende op Hemelvaartsdag de 
koningsschieting op staande wip georganiseerd. 

Dit jaar kon Dimitri Coulier, die reeds 2 jaar na elkaar de koningstitel behaalde, de 
derde keizer op staande wip worden in het 118-jarig bestaan van de maatschappij. 

Stipt om 16.00 uur loste Dimitri, als uittredende koning, zijn ereschot om onmiddellijk 
daarna de 3 officiële ronden aan te vatten. 

Pas in de vijfde ronde trof Dimitri als 
eerste de hoofdvogel en niemand van de 
overige deelnemers deed dit hem na. De 
nieuwe koning was gekend en gezien 
Dimitri voor het derde jaar op rij koning is, 
wordt hem de titel van keizer op staande 
wip toegekend. 

Enkel Edmond Vanhonsebrouck in 1930 en 
huidige hoofdman Norbert Valcke in 1998 
deden hem dit voor. 

Sandra Vantyghem, die tijdens het 
daaropvolgend beschrijf als eerste een 
hoogvogel afschoot, werd de baljuw 2025 
op staande wip.  

Op de nieuwe keizer en baljuw werd 
menig glas geheven en tijdens het 
beschrijf konden de aanwezigen genieten 
van de even traditionele “koekestuutjes”. 

 

Op de foto: Keizer Dimitri COULIER en baljuw Sandra VANTYGHEM 

Norbert Valcke, hoofdman Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende 
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kONINgssChIETINg BIJ DE 

kONINklIJkE EN gRAAflIJkE hANDBOOggIlDE  

sINT-sEBAsTIAAN 

 “DE EENDRAChT VAN OOIDONk” 
 
Geachte Gildebroeders & -zusters, 

Op zondag 27 april heeft de koningsschieting binnen de 
Gilde Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-

Sebastiaan “de Eendracht van Ooidonk” plaatsgevonden.  

Met 32 deelnemers kon de Koning van 2023 
en 2024 zijn titel verdedigen, het keizerschap 
stond voor de eerste maal aan de voordeur 
van onze gilde. De eerst twee schoten van de 
Erekoning Johnny De Jonghe waren zoals 
verwacht heel nauw en omtrent de 
koningsvogel.  

Maar toch konden we de derde ronde ingaan 
en zodanig alle leden laten meedingen naar 
het koningschap. 

Met zijn tweede schot binnen de competitie 
schoot de voormalige Koning op de blok 
(duif), echter de vogel bleef staan, de 
koningsvogel had zich min of meer lichtjes 
gedraaid.  

Tijdens de vierde ronde kon de nieuwe koning Lieven Verzele de hoofdvogel afschieten 
met een heel mooi schot.  

Van harte proficiat aan alle deelnemers voor hun inzet en competitievermogen. 

Danny De Vetter, hoofdman Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan 
“Eendracht van Ooidonk” 
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Naar jaarlijkse gewoonte, voor de 
drieëntwintigste keer, komen de twee 
Oostendse schuttersverenigingen samen om te 
kampen voor de titel van “Sire Groot-Oostende”. 

Op woensdagavond 28 mei 2025 was het Willem 
Tell (WT) die de schieting organiseerde en Sint- 
Sebastiaan (SSO) was het bezoekende team. 

Uittredend Sire Johnny De Jonghe (WT) schoot de 
avond op gang. Na de derde ronde stond de vogel 
nog steeds op zijn verheven positie. In de vierde 
ronde was het raak! Matthias Maas (SSO) slaagde 
erin als eerste en enige de “hoofdvogel” naar 
beneden te halen. 

De avond werd verdergezet met een onderonsje op de staande wip, waarbij de 
innerlijke mens versterkt werd met een lekkere “vol au vent” met frietjes. 

kONINgEN sTAANDE WIp ‘gROOT-OOsTENDE’ 

Deze competitie werd in het leven geroepen door het K.H.G. Sint-Sebastiaan in 2002, dit 
naar aanleiding van hun 700-jarig bestaan. De koningsschieting wordt jaarlijks de 
woensdag vóór O.L.H.-Hemelvaart, om beurten door de twee Oostendse 
handboogmaatschappijen georganiseerd. 

De winnaars: 
2002 : DIERICKX Georges – Sint Sebastiaan 2003 : VANTYGHEM Noël – Willem Tell 
2004 : DIERICKX Georges – Sint Sebastiaan 2005 : LESAFFRE Fernand – Willem Tell 
2006 : VALCKE Norbert – Willem Tell  2007 : VANDECASTEELE Noël – Willem Tell 
2008 : VALCKE Norbert – Willem Tell  2009 : BRAEM Luc – Willem Tell 
2010 : CLAEYS Ignace – Sint Sebastiaan 2011 : DIERICKX Georges – Sint Sebastiaan 
2012 : HUYGHEBAERT Filip – Willem Tell 2013 : BOUTTELISIER Peter – Willem Tell 
2014 : VANDEPOELE Marc – Sint Sebastiaan 2015 : VALCKE Norbert – Willem Tell 
2016 : HUYGHEBAERT Davy – Willem Tell 2017 : HUYGHEBAERT Filip – Willem Tell 
2018 : HUYGHEBAERT Filip – Willem Tell 2019 : PYFFEROEN Nico – Willem Tell 
2020 : niet betwist wegens corona  2021 : niet betwist wegens corona 
2022 : VANTYGHEM Sandra – Willem Tell 2023 : DE JONGHE Johnny – Willem Tell 
2024 : DE JONGHE Johnny – Willem Tell 
 

Norbert Valcke, hoofdman Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende 

 

                                                                                                                   

sIREsChIETINg 

gROOT-OOsTENDE 

2025 
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DIDIER ChOmEZ (hAVRé) 

42sTE kAmpIOEN VAN sTENE  

sTAANDE WIp. 
 

 

Het Kampioenschap van Stene 
staande wip wordt jaarlijks 
door de K.H.M. Willem Tell 
Oostende (WTO) 
georganiseerd. 

 

Na het Beschrijf “Trofee van de Stad Oostende” dat dit jaar opnieuw door Daniël Verbeke 
van de Sint-Sebastiaansgilde uit Bredene gewonnen werd, boden de aanwezige schutters 
zich aan om het 42ste Kampioenschap van Stene/Grote prijs Archery Dynamics te 
betwisten. 

Dit kampioenschap bestaat uit een 
blokschieting over 3 
reglementaire ronden. Bij gelijke 
stand na deze 3 ronden wordt er 
gekampt tot er een eindwinnaar 
gekend is. De winnaar ontvangt 
een trofee geschonken door de 
inrichtende maatschappij en een 
waardebon van 150.00,- € 
geschonken door Peter 
Bouttelisier, zaakvoerder van 
Archery Dynamics uit Oostende. 
 

Pas in de 2de ronde slaagden zowel Didier CHOMEZ uit Havré als Ben VAN MEIRHAEGHE 
van Seamuseplace er in de hoofdvogel te treffen. In de 3de ronde schoot Bart MAESEN, 
hofmeester bij WTO eveneens raak. 

In de 16de kampronde kon Didier CHOMEZ uit Havré als enige nogmaals de blok 
neerhalen en werd hij de 42ste Kampioen van Stene staande wip. 

Foto 1: vlnr Peter Bouttelisier (Archery Dynamics Oostende), schepen Fabrice GOFFIN van de Stad Oostende, Daniël 
VERBEKE (Bredene Sint-Sebastiaan), Norbert Valcke (Hoofdman WTO) en Joseph HICKS (Bestuurder WTO) 

Foto 2: vlnr Peter Bouttelisier, zaakvoerder Archery Dynamics Oostende, Ben VAN MEIRHAEGHE (Seamuseplace), 
Norbert Valcke (Hoofdman WTO), Bart Maesen (hofmeester WTO) en Didier CHOMEZ (Havré) 42ste Kampioen Van Stene 

Norbert Valcke, hoofdman Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende 
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pROmOTIE VAN DE hANDBOOgspORT 

Sport en spel voor jong en oud. 

Dit was het hoofdthema van Erfgoeddag 2025.  

Onze heemkring ging voor de Sint-Sebastiaans- 
gilde, sowieso de oudste sportvereniging van 
onze gemeente. 

 Meer dan 400 jaar staat op haar teller.  

Het stadsarchief beschikt over heel wat 
documenten, het museum bewaart schitterende 
en soms zeldzame attributen, ook bij de 
schutters zitten verwoede verzamelaars.  
 

De samenwerking tussen heemkring, schuttersgilde, museum en archief lag voor de 
hand. De Souvereinen gingen van start met enkele artikelen, die nog een vervolg krijgen 
in de loop van dit jaar.  

Een tentoonstelling werd uitgedokterd en was te bewonderen in de kantine van de 
schuttersgilde, op het terras werd het ambachtelijk vervaardigen van boog en pijl 
gedemonstreerd en op het veld kon jong en oud ervaren dat schieten met pijl en boog 
leuk maar niet zo simpel is.  

En de boog moest natuurlijk niet constant gespannen staan. Met een natje en een 
droogje, gezellig keuvelend met de vrienden, genoot elkeen van de fijne, zonnige dag. 
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Davy Goedertier, archivaris K.N.B.B.W. 
Davy Goedertier, redacteur FVHS 



 
84 

 
 

pROmOTIE VAN DE sChuTTERIJEN 
Beselare, bekend voor zijn heksen, mocht deze editie 30.000 bezoekers ontvangen. 

De Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Beselare, gesticht op 3 mei 1428, 
maakt al jaren deel uit van de vermaarde heksenstoet. 

 

Op 27 juli was er te Beselare de 28ste heksenstoet. De heksenstoet werd gesticht in 1959. 
Dit is uitgegroeid tot een waar volksfeest. Tot in de verste uithoek van het dorp vind je 
heksen. Veel taferelen sieren de huizen. Niets ontgaat de stoet, de geschiedenis van het 
dorp, het markizaat en de heksen in hun folklore. Duizend tweehonderd figuranten en 60 
praalwagens geven het beste van zichzelf. De Sint-Sebastiaansgilde van Beselare had de 
eer om als beschermers van het Kasteel Van der Woestyne de stoet te openen. Met de 
Banier, het beeld van Sint-Sebastiaan en hun gildezilver trekken zij trots mee in de 
optocht door het heksendorp waar ze op veel applaus werden ontvangen. De 
heksenstoet geeft de schuttersgilde ook naam en faam en dat ziet men aan het groeiende 
aantal leden. “Het is voor de schuttersgilde belangrijk om in onze gemeenschap gezien 
te worden” klinkt het in de raad van de Gilde Sint-Sebastiaan Beselare.  

Na de stoet is er de veroordeling tot de brandstapel van de heks. Het prachtige vuurwerk 
sluit het heksenweekend af. 
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KAMPIOENSCHAP VAN DE TOVERESSEN 

Als je hun 
gildelokaal 
binnenkomt kan je er 
niet naast kijken: 
heksen van allerlei 
pluimage in allerlei 
vormen en op 
kunstborden. Dit jaar 

werd voor het eerst het kampioenschap van de 
toveressen georganiseerd. Maximum 25 
ploegen van vier man kunnen eraan 
deelnemen. Na tien dagen was het al volzet. 
Dit jaar is Sefa Bubbels als eerste heks aan de 
beurt. Enkele schiftingsdagen bepalen de 
winnaar. De uitreiking gaat door de eerste 
zaterdag van september. De winnende ploeg 
mag dan Sefa in ontvangst nemen en de 
medailles dragen ook haar beeltenis. Volgend 
jaar is Tanneke Vanhulle aan de beurt. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Van Bockstael, hoofdman Sint-Sebastiaansgilde Beselare 
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pROmOTIE VAN DE sChuTTERIJEN 

 

ARRIVA KINJER-OLS 
Een onvergetelijke herinnering 

 
Het Kinjer-OLS is een geweldig mooi onderdeel van het OLS, waarbij iedereen 
geniet van het enthousiasme van de kinderen.  
 

Dit Kinjer-OLS, ook wel eens het kleine OLS genoemd, is een heuse miniversie van het 
grote OLS. Alle bekende onderdelen zoals de openingsceremonie, de jurering, de 
optocht, de schietwedstrijd en de prijsuitreiking komen ook tijdens dit prachtige 
evenement voor de jeugd aan bod. Het Kinjer-OLS is daarmee een volwaardig en zeer 
gewaardeerd onderdeel van het OLS geworden waar duizenden toeschouwers, 
genodigden en sponsors maar al te graag bij aanwezig willen zijn. 

Een terugblik op vrijdag 27 juni 2025.  
 

Als uniformen kleiner zijn, maar trots groter. 

Een dag vol trots, muziek en minischutters! De Kinjer-OLS 2025 in Heitse was een 
compleet succes: 36 scholen, honderden kinderen, duizenden toeschouwers - en veel 
hartjes voor de schiettraditie. 

       

       

Schützenwesen in Europa 
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pROmOTIE VAN DE hANDBOOgspORT 

 

Jeugdmascotte 'Seba het konijn'! 🐰🏹 

Met trots stellen we ons nieuwste en 
zachtste lid van de jeugdschutters 
voor: 'Seba van Deinze' het konijn!  
 

Seba is niet zomaar een knuffel, maar een mascotte met een 
missie: onze jeugdschutters bijstaan, motiveren en verbinden 
— in goede én minder goede tijden. 
 
Waarom een konijn? 
Het konijn staat symbool voor snelheid, alertheid en 
speelsheid — eigenschappen die we ook terugzien bij onze 
jonge handboogschutters. Bovendien is Seba zacht, troostend 
en altijd klaar om er te zijn wanneer het even wat moeilijker 
gaat. 
 
Wie is Seba? 

 🐰 Naam: Seba van Deinze 
 🏹 Vernoemd naar: onze patroonheilige, Sint-Sebastiaan 
 👫 Rol: Seba is er voor en met de jeugd. Hij zal aanwezig zijn op alle jeugdactiviteiten. 
 💛 Troost en teamspirit: in periodes van onzekerheid, verlies of spanning is Seba een 

houvast. Je mag hem gerust vastpakken, even bij je houden of zelfs met hem praten. 
 Symboliek en traditie 

De invoering van Seba is een nieuwe traditie binnen de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan 
Deinze. Hij herinnert ons eraan dat ook binnen een eeuwenoude gilde vernieuwing, 
verbondenheid en zorg voor elkaar centraal blijven staan. 
 
Eerste optreden 🎉 
Seba werd officieel voorgesteld op maandag 21 juli 2025. 
 

                
 
Koen De Graeve, hoofdman Kon. Gilde Sint-Sebastiaan Deinze 
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VERZEkER uW gIlDE/sChuTTERIJ VIA DE fEDERATIE ! 
 

VOLWAARDIGE VERZEKERING 
 

GEEN ADMINISTRATIE 
 

GEEF HET AANTAL LEDEN DOOR AAN HET SECRETARIAAT, WIJ HOEVEN GEEN NAAMLIJST 
 

U DOET DE BETALING OP ONZE REKENING 
 

ALLES IS ONMIDDELLIJK IN ORDE 
 

Voor meer informatie kun je best contact opnemen met het secretariaat. 
secretariaat@vlaamseschuttersgilden.be 

AAN AllE gIlDEN/sChuTTERIJEN  
 
Elke regio bezit een Federatievlag. 
- Antwerpen bij Jeannine Jonckers  
- Brabant bij Eddy Vanbergen  
- Limburg bij Jean De Wit  
- West-Vlaanderen bij Norbert Valcke  
- Oost-Vlaanderen bij Koen De Graeve  
 

Mogen wij vragen deze vlaggen zoveel mogelijk te gebruiken bij speciale activiteiten en/of 
feestelijkheden. Ze kunnen bij bovenvermelde personen worden opgehaald en terug 

worden ingeleverd. 
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Beste gildebroeders en gildezusters, 

U kan zich inschrijven op de gezamenlijke polis Sport en 
Ontspanning, die via de Federatie aangeboden wordt. 

De huidige verzekeringsperiode loopt van 01/04/2025 tot 31/03/2026. 

Als U de verzekering wilt opzeggen dient u deze op te zeggen voor 28/02/2026. 

U kan zich nog altijd verzekeren door het aantal leden te vermelden die u wenst te 
verzekeren! 

Gelieve dit te bevestigen via mail op secretariaat@vlaamseschuttersgilden.be   

Om ons dossier te vereenvoudigen hadden we graag de correcte gegevens van jullie 
contactpersoon: naam en adres van de zetel van de Gilde, alsook het contactmailadres en 
gsm-nummer om in de toekomst alles digitaal te kunnen behandelen. 

Daarna ontvangt u voor het opgegeven aantal te verzekeren leden een uitnodiging om de 
verschuldigde premie te voldoen op rekening van de Federatie. Deze premie bedraagt 6 
euro per lid en dient voor de vermelde datum betaald te zijn. Wij willen erop aandringen 
om de premie tijdig te betalen.  

Ons bankrekeningnummer: KBC – BE25 7350 0111 5282  

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met het secretariaat op te nemen. 

Met gildegroeten, 

Namens de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden 

sAmENVATTINg VERZEkERINgspOlIs 
 

Tot de verzekerde activiteit behoren: 

 Optochten, schietoefeningen en -wedstrijden 
 Activiteiten die worden georganiseerd door de aangesloten verenigingen in 

het kader van hun normale werking. 
 Zijn eveneens verzekerd, indien zij worden georganiseerd door de 

aangesloten  verenigingen, in het kader van een verzekerde 
activiteit: 

o Vergaderingen, trainingen, wedstrijden, repetities, schoonmaak en 
onderhoud van  gebouwen. 

o Gemeenschappelijke verplaatsingen en verblijf ter plaatse. 
o Tijdelijke activiteiten zoals een eetfeest, bal of tentoonstelling ter 

ondersteuning            van de verzekerde activiteit. 
 

Zijn niet verzekerd:  
 Een handelsbeurs, braderie of Vlaamse kermis. 
 Voor andere tijdelijke activiteiten dient vooraf de maatschappij 

geraadpleegd te worden. 
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1. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. 
De leden onderling zijn derden. 
Verzekerd is de schade aan derden veroorzaakt: 

 Naar aanleiding van de uitoefening van de in de bijzondere voorwaarden 
omschreven activiteiten ingericht door de aangesloten verenigingen. 

 Op de weg van en naar de plaats waar de activiteiten plaats vinden. Dit begrip 
wordt geïnterpreteerd naar analogie met het begrip arbeidsweg in de 
arbeidsongevallenwet. 

 Door de gebouwen, installaties en goederen die gebruikt worden in het 
kader van de activiteiten. 

De verzekering geldt ook in het buitenland. 
 

2. Verzekering lichamelijke ongevallen. 
Een lichamelijk ongeval is een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel 
veroorzaakt of die het overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de 
oorzaken uitwendig is      aan het organisme van de verzekerde. 
De verzekering dekt de ongevallen overkomen aan de verzekerden tijdens de 
activiteiten  ingericht door de vereniging, ook op de weg van en naar de plaats waar 
de activiteiten plaats vinden. 
Deze begrippen worden geïnterpreteerd volgens de Belgische rechtspraak 
inzake                      arbeidsongevallen. 
Onder ongeval verstaat men ook: spierscheuringen, verrekkingen en 
verstuikingen te  wijten aan een plotse krachtinspanning. 

 

3. Waarborg rechtsbijstand. 
Verzekerd is het verweer van de verzekerde, het verhaal op en het onvermogen 
van de  aansprakelijke personen en de strafrechtelijke borgstelling. 

Vrije keuze van advocaat of expert. Kosten en erelonen worden terugbetaald. 
 

pROCEDuRE IN gEVAl VAN AANgIfTE 
Aangifteformulieren zijn beschikbaar op de website www.vlaamseschuttersgilden.be 

Bij bewezen aansprakelijkheid, dient het formulier ‘aangifte burgerlijke 
aansprakelijkheid’ gebruikt te worden. 
Bij een ongeval met lichamelijk letsel dient het formulier ‘lichamelijke schade’ gebruikt 
te worden. 
 

De ingevulde formulieren dienen doorgestuurd te worden naar het secretariaat van de 
Federatie: secretariaat@vlaamseschuttersgilden.be 
Per post naar: FVHS, Hazenpark 15, 9800 Deinze 
 

Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling genomen worden. 

Wij bezorgen de formulieren aan de verzekeringsmakelaar, eventueel met de nodige 
toelichting.  

Mocht er bijkomende informatie nodig zijn, dan zal de makelaar contact opnemen met de 
betrokken persoon of personen. 

Tip: verzamel zelf zoveel als mogelijk informatie, incl. foto’s. 
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Surf eens naar  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.vlaamseschuttersgilden.be  
 

Zijn er zaken die jij ook graag op de website zou zien, staat er ergens een onduidelijkheid/foutje, 
ontbreekt er info over uw gilde/schutterij: graag een mailtje naar 
redactie@vlaamseschuttersgilden.be  

 

 

Heeft uw gilde/schutterij een website of een plaats op sociale media? 
Laat het ons weten! 

 

 

Geachte voorzitter, secretaris, webmaster,  
 
Momenteel weten we echter maar van een aantal gilden dat ze actief zijn op het internet. Vandaar 
deze oproep, heeft uw gilde/schutterij een website en/of sociale media, laat het ons weten. Zo 
kunnen wij ook onze website uitbreiden met nuttige informatie.  
De link(s) van uw website en/of sociale-mediakanalen mag u doormailen naar de redactie die al 
deze informatie verzamelt voor publicatie op de website van de Federatie. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
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Ontvang het tijdschrift per e-mail.  

Ontvang je graag het nieuwe tijdschrift en/of nieuwsbrief vanaf deze zijn verschenen?                                                       
Stuur je e-mailadres samen met de naam van uw gilde of schutterij naar 
redactie@vlaamseschuttersgilden.be en gebruik als onderwerp "Inschrijven tijdschrift". 
 
Wil je het tijdschrift en/of nieuwsbrief niet meer ontvangen?                                                                                          
Stuur dan een mail met als onderwerp "Uitschrijven tijdschrift" naar 
redactie@vlaamseschuttersgilden.be. 

                                                 

Wil je volledig op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt binnen 
de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden? 

Surf dan naar www.vlaamseschuttersgilden.be 

 
 

Teksten en/of foto’s voor het tijdschrift nr. 64 insturen voor 15 november 2025 naar 
onderstaand mailadres: 

redactie@vlaamseschuttersgilden.be 
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vzw  
Federatie van Vlaamse  
Historische Schuttersgilden 
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